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Aanbidding der Wĳzen (ca. 1480-1485) (fragment)

De schilder Geertgen tot Sint-Jans leefde in het
Haarlemse klooster van de johannieter orde, de sint-
jansheren. Daaraan ontleent hĳ zĳn naam. De drie
koningen vertegenwoordigen drie generaties en
komen uit de drie werelddelen die in de late
middeleeuwen bekend waren: Europa, Azië en
Afrika. Zĳ betuigen hun eer aan de pasgeboren
Jezus.

Door: Geertgen tot St. Jans (1460/5 – 1490/5)
Rĳksmuseum Amsterdam.

Koers houden met de hulp van de Heer

Momenteel beleven we donkere dagen, niet alleen omdat de zon
weinig schĳnt maar ook door de ellende van oorlog en verdeeldheid in
onze wereld en omgeving. En misschien zĳn er ook in uw eigen leven
omstandigheden die somber stemmen. We weten het: we kunnen de
donkere dagen en stemming niet zomaar wegnemen met lichtjes en
versiering, zelfs niet als de donkere oevers van onze rivieren en de
straten er vol van zĳn.
Als het gaat om licht en donker, dan
gaat het niet alleen over lampen die
onze wereld verlichten. Het gaat ook
over licht en donker in ons leven en
ons eigen hart, en dat is niet alleen
een kwestie van stroom. In ons
leven zĳn we niet bĳ machte om
alleen zelf de bron van licht te zĳn.
Als christenen mogen we
vertrouwen dat God ons niet in
duisternis alleen laat. Op kerstmis
vieren we zelfs dat Gods omwille
van ons is mens geworden,
kwetsbaar als een klein kind.
We mogen van Jezus Christus licht en vrede ontvangen die we zelf
niet kunnen maken. Wanneer we open staan voor Zĳn aanwezigheid
en blĳven geloven in zĳn opdracht van liefde, dan mogen we bese昀昀en
dat we er nooit alleen voor staan. Bovendien, mogen we met het licht
van de Heer ook onze medemens bereiken, met concrete woorden en
daden van liefde.
Licht is dus niet alleen een kwestie van een schakelaar omzetten. In
onze wereld, met al zĳn donkere tĳden en dagen, mogen we proberen
met Gods hulp opnieuw ons hart toe te keren naar de liefde van
Christus. Kerstmis nodigt ons uit, niet op de eerste plaats door lichtjes
en versiering maar door de belofte van Jezus: “blĳft in Mĳn liefde” en
“Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld”. De
Heer zelf houdt ons hart en ons leven op koers.

Zalig Kerstfeest en een gezegend
nieuw jaar!

Bisschop van Rotterdam
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Kerstmis: een feest van ontmoeting

Er vallen in deze tĳd voor kerst en nieuwjaar veel reclamebladen
met ideeën, suggesties voor uitstapjes, namen van restaurants op
de mat. Alles wordt feestelĳk in een uitgekiend reclamefolder
voorzien van kostenplaatjes. Altĳd leuk om te bekĳken.
De feestverlichting brandt in de stad. Zodra sint Nicolaas met zĳn
Pieterbazen weer naar Spanje is, worden feestelĳk verlichte
kerstbomen geplaatst.
De media nemen een voorschotje op hun kerstprogramma,
kerstconcerten, kerst昀椀lms. Ook de circuswereld laat van zich horen.
In Nederland zĳn er 28 kerstcircussen.

De kerstboodschap: het geboorteverhaal van Jezus

Gelukkig dat de kerstboodschap, het kerstverhaal van de geboorte
van Jezus in veel kerken, kapellen en gezinnen verteld wordt. Het
kerstverhaal is een prachtig verhaal, maar de kunst is om dit verhaal
handen en voeten te geven. Dat kost veel tĳd, voorbereiding en

Kerst: een feest van ontmoeting
bezinning. Daarvoor is de adventtĳd. 4 weken
voorbereiding.
De voorbereiding speelt zich af in de wereld waarin wĳ leven. We
worden in deze tĳd geconfronteerd met een onrustig wereldbeeld:
oorlog in Oekraïne, de verschrikkingen in Israël, Gaza, Hezbollah,
het omvallen van het regime in Syrië, honger in Soedan, stromen
vluchtelingen, vormen van extremisme, het afzwakken van waarden
en normen. Alles moet gezegd en benoemd worden. Dit rĳtje kan
nog verder worden aangevuld. We verzinken in een neerwaartse
spiraal.

Ook in de tĳd dat Jezus geboren is waren de politieke spanningen
hoog. Maar zĳn geboorte gaf een booster en energie voor een
ommekeer, naar het lang voorspelde heil aangekondigd door de
profeten.

Aankondiging van de profeten

De geboorte van de Profeet, de Redder van de wereld, werd al
vroeg aangekondigd door profeten, mensen die door meditatie over
de teksten van de heilige Schrift en een goede stĳl van Leven
vertelden waar het leven echt omging. Wat is mens in relatie tot de

Lees verder →
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God .Wie mag ik zĳn in relatie tot de ander. In deze heilige schriften
ontmoetten zĳ God, hun Schepper. Een bekende profeet is Isaias,:
“een Kind wordt ons geboren: Emmanuel is zĳn Naam “. Zĳn teksten
worden in de adventstĳd, de voorbereidingstĳd naar kerstmis
gelezen. Zĳ stemmen ons tot nadenken. Vredesvorst wordt Hĳ
genoemd, Emmanuel: God met ons. En wat te denken van de
Voorloper van Jezus, zĳn neef Johannes de Doper .” Na mĳ komt Hĳ
van wie ik niet waard ben zĳn schoenriem los te maken.”
Elisabeth was van Johannes de Doper in verwachting. Maria van
Jezus. Hun ontmoeting was van onschatbare waarden: Zĳ gaven in

elkaar ruimte om in elkaar, in de naderende geboorte van de
kinderen, God te ontmoeten die zoiets groots in hen had

gewekt.
Gun je lichaam en je geest rust. Mens sana in corpore sano.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Profeet Isaias (Jesaja in Hebreeuws) die de komst van Jezus Christus
voorspelde om de mensheid van de zonde te verlossen.

Neem de tĳd. De profeten hebben de teksten niet uit de
losse pols geschreven. Zĳ hebben hun hart geopend voor
de Geest die te lezen was in de Schriften, de Bĳbel, het oude en
nieuwe testament.
Deze tĳd nodigt ons uit ons te verdiepen in de heilige Schrift.
Natuurlĳk weten u en ik dat de heilige Schrift niet hop op de
prioriteitenlĳst staat om te lezen. Toch is het de moeite waard er
regelmatig stukje bĳ stukje in de lezen.
Onze protestantse collega’s verwerken in hun preken teksten uit het
Oude Testament.
In het breviergebed van de priesters staan ook teksten te lezen.
Deze teksten moeten gelezen worden tegen de achtergrond van de
tĳd van toen. Er komen oorlogsverhalen in voor, waarin God de
Joden steunde, hun vĳanden vernietigde en het volk verder kon
trekken. God zou met hen zĳn.
Naar mĳn smaak is dit niet de God, die wĳ belĳden in onze
geloofsbelĳdenis. Is dit niet de God, waarin Thomas geloofde toen
Jezus aan de leerlingen verscheen. De viering van de verjaardag
van de geboorte van Jezus is een stimulans de teksten uit het
evangelie, het levensverhaal van Jezus te lezen, er lering uit te
trekken en ze om te zetten in daden: ora en labora.

Lees verder →
Anselm Grün
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Wat kan dit voor ons betekenen

Zĳ geven een wĳze les om dit ook te doen. Tĳd besteden aan het
geestelĳk en lichamelĳk welzĳn. 10 minuten per dag. Jezelf een
spiegel voor houden en die spiegel te laten spreken. Wie ben ik, wie
mag ik zĳn voor de mens die ik ontmoet.
Anselm Grün een benedictĳner monnik uit Duitsland heeft
inspirerende boeken geschreven met eenvoudige en praktische tips.
Google maar, een aanrader.
“Ik trek het niet mee, het wordt mĳ allemaal te veel”.
Mediteren, geeft kracht en rust. ’De mensen van toen’ hebben dit
ook gedaan. Daarin kunnen ze een voorbeeld zĳn.

Mensen van toen

Het waren bĳzondere ’mensen
van toen’. Zuster Theresa,
Martin Luther King, paus
Johannes XXIII, de vele
paters, broeders en zusters
die zich ’om niet’ voor onze
schippersjeugd hebben
ingezet en die met de ouders
een basis hebben gelegd voor
hun toekomst. Zĳ deden dit
niet omdat zĳ de
onderwĳsacte hadden, of
andere diploma’s en graden,
maar omdat ze religieus
waren met een zending. In
woord en daad het evangelie
uitstralen, handen en voeten
geven. In meditatie en gebed
ontwikkelden zĳ kracht om
diaconaal te werken. Er te zĳn
voor de ander.
In gesprekken wordt hier vaak
schamper over gesproken

alsof zĳ allemaal in dit misbruikschandaal zĳn verwikkeld
geweest. Laat duidelĳk zĳn: elk slachto昀昀er is een te veel. Maar

het allergrootste gedeelte 99% heeft zich belangeloos voor
onze jeugd ingezet.

Ook nu

Ook nu zĳn er mensen die ons op de weg naar God een krachtbron
zĳn: de jongeren van de Thaise in Frankrĳk, de vele mensen voor
wie het geloof in God de kern van hun leven is. Jongeren die een
tĳdje van hun leven inzetten voor vluchtelingen en
ontwikkelingswerk jeugdwerk.
Maar ook in onze eigen kring van het KSCC en
pastoraat. De vele vrĳwilligers die zich ‘om niet inzetten’
voor de gemeenschap van circus, kermis en
binnenvaart.

Het verhaal van de geboorte van Jezus kan een booster
zĳn om echt de mens te ontmoeten. Met het respect
voor elkaars afkomst ,identiteit, geloof, kleur en
geslacht. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Een
uitspraak die paus Franciscus regelmatig herhaalt. Het draagt bĳ
aan basale eigenschappen. Openstaan voor het leven, eenvoud,
verantwoordelĳkheidsgevoel, plichtsbesef, niet met een strak en
benauwd gezicht, maar met een blĳe en open blik. Vooral met elkaar
met beide benen op de grond.

Het Onze vader nodigt ons uit dit
samen te doen over grenzen van
kerkelĳke instituten. We bidden Onze
Vader, dat betekent de Vader van ons
allemaal, niet van de katholieken en
protestanten, neen van onze allemaal.
Zĳn Rĳk kome. Hĳ bepaalt, Uw wil
geschiede, niet de onze. Geef ons
heden ons dagelĳks Brood, dus niet
alleen het rĳke gedeelte van de wereld,
maar alle mensen hebben recht op
voldoende eten. En mogen wĳ
vergevensgezind zĳn. Fouten bekennen
en ze als leermoment gebruiken voor
de toekomst.
Dit gebed dat Jezus zelf ons geleerd
heeft doet ons steeds meer en meer de

waarde van het geboorteverhaal van Jezus bese昀昀en. Het is de
ontmoeting van de mens met God, de Alfa en Omega, het begin en
einde waartussen ons leven zich afspeelt.
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Het lĳkt alsof

Het lĳkt alsof het kerstverhaal, de Geboorte van Jezus, uit onze
omgeving verdwĳnt.
In de tuincentra kan er veel glimmer en glitter gekocht worden, maar
kerstallen vind je er niet.
Het aantal mensen dat zondags de kerkviering bezoekt, zakt. Geen
voorbeeld doet dit ook niet volgen. Maar dat betekent niet dat het
Geloof, de vraag naar de zin van het leven, verdwenen is.
Graag ga ik zondags voor om samen te eucharistie te vieren,
interactief, graag laat ik me inspireren door wat jongeren me
aanreiken bĳ een uitvaart van een dierbare, bĳ een doop van een
kind, of van een schip of een kermis en circusattractie, een huwelĳk
of gewoon een babbeltje bĳ een toevallige ontmoeting.

De verschrikkingen van de coronapandemie liggen achter ons. Met
de vele trieste herinneringen van toen. Maar het heeft ook veel
goeds gebracht: Livestream uitzending van vieringen,
vergaderingen, enzovoort, zoals de podcast video-uitzending.

Het KSCC en de parochie zĳn hier direct mee begonnen:
gemiddeld zĳn er 100 computers per uitzending mee

verbonden, de podcastvideo plus minus 250 per wekelĳkse
uitzending

Foto uit een podcast van 7 maart j.l.

Kerstmis feest van ontmoeting

Kerstmis een feest van ontmoeting met het pasgeboren kind Jezus,
geboren niet in materiele rĳkdom, maar geboren in een rĳkdom van
liefde van Maria, Jozef, de herders en de warmte van de os, de ezel
en schapen. Kerstmis verbindt Boven en Beneden met allerlei
dwarsverbanden waardoor de genade levenskracht stroomt.
Kerstmis biedt de gelegenheid om dankbaar te zĳn voor het gezin,
de gemeenschap de kennis en vriendenkring waarin je leeft.
Kerstmis biedt ook de gelegenheid om een gebroken situatie in een
gezin, familie, gemeenschap te herstellen.
De eenvoud van het verhaal van de geboorte van Jezus nodigt ons
uit ons te bezinnen, persoonlĳk, samen in het gezin, en samen in
‘ons huiskerk’.
Vele kerstliederen zullen klinken. Van harte hoop ik dat het lied: ere
zĳ God Vrede op aarde minstens in ons hart, maar hopelĳk ook in de
wereldwerkelĳkheid mag worden.

Moezel gestremd

Voor de schippers die op de Moezel liggen is het een zorgelĳke tĳd
omdat de sluisdeur bĳ Müden is geramd. De reparatiewerk-
zaamheden, zo luidt de informatie, zullen tot in maart voortgaan.

Een positief bericht voor de kermiswereld. De kermis staat op de
internationale lĳst van de UNESCO. Frankrĳk en België staan al op
de lĳst. Hopelĳk zal Nederland snel volgen.
Waarom Nederland niet meegelift is met deze landen blĳft voor mĳ
onduidelĳk.

Van harte wens ik u namens de medewerkers, vrĳwilligers directie
pastoraal team en bestuur: een zalig en gezegend kerstfeest
Zegen over het komende jaar 2025. Die zegen kunt u wel
gebruiken.
Geniet samen en leef gezond met elkaar met volle teugen.
En wees altĳd welkom.

Bernhard van Welzenes sdb

Directeur KSCC
Hoofdaalmoezenier
binnenvaart kermis en circus
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Kerstmĳmeringen

Wat betekent Kerstmis voor ons?
Mĳn eerste herinneringen als kind, is de Kerststal, waar
we knielend voor het kribje, in pyjama zo hard en lang
mogelĳk alle kerstliedjes zongen, om dan vredig te gaan
slapen.
Belangrĳk was ook de kerstboom. Als varende nog niet zo simpel
om aan een boom te komen. Maar eenmaal aan boord, werd hĳ
opgetuigd met ballen, zilver, engelenhaar en enkele echte kaarsjes.
Dan de Nachtmis, die we in verschillende steden hebben bezocht,
maar net waar het schip op dat moment zĳn rust vond.
Tradities: we koesteren ze nog steeds, met het grote verschil de ruis
er om heen. Veel LED verlichting, druk zĳn we met inkopen, het
kerstdiner, zoveel…zoveel…
Toch blĳft het een tĳd van inkeer, verwachting van het kind dat
geboren wordt, licht en vrede brengt.
Als schippersgemeenschap vieren we deze dag in Antonius
Binnenweg, waar we nog steeds welkom en samen kunnen zĳn, met
een gezellige nazit.
Waar mensen elkaar oprecht ontmoeten kan vrede en liefde zĳn.
Zie hier onze Kerstwens vanuit het Rotterdamse.

Diny Hofman- van Werkhoven
Schipperskerstfeest Zwĳndrecht 2024: 'Goede reis'

Op Tweede Kerstdag, 26 december, komen zeker 200 mensen
naar de Bethelkerk in Zwĳndrecht voor het traditionele
Schipperskerstfeest. Dit feest, nu voor de vierde keer, brengt
(oud)schippers en hun families samen rondom een muzikaal
programma, onder leiding van Maarten Wassink van de Choir
Company. Anneke Doest vertelt over de reizen naar Bethlehem en
Henk Doest verzorgt de muziek, samen met een combo van
zangers en muzikanten. Leo van der Eĳk, emeritus-predikant, zal
een korte meditatie houden over het kerstverhaal en de betekenis
voor nu.

Het evenement is gratis toegankelĳk, dankzĳ de sponsors. Na a昀氀oop
is er gelegenheid voor een ontmoeting onder het genot van ko昀케e en
thee. Het feest begint om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur. De
Bethelkerk bevindt zich op Rotterdamseweg 73, Zwĳndrecht.
Parkeren kan bĳ winkelcentrum Walburg.

Schipperskerstfeest 2023

2022 - Kapelviering in Antoniushuis Binnenweg Rotterdam

Foto:K
arelSchreurs
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KSCC/KSW Kerstwens 2024

Ook het afgelopen jaar is weinig vreedzaam verlopen. Maar daar is
al meer dan genoeg in de media en overal over gezegd. Ik wil het
liever over de positieve kanten van het jaar hebben en de plannen
voor volgend jaar.

Om te beginnen denk ik dan aan onze vrĳwilligers. Wĳ hebben het
geluk dat er heel wat actieve werkgroepen zĳn bemand (m/v) door
ruim 90 tot 100 vrĳwilligers. Van beheer tot onderhoud,
bezoekersdienst, koor, begeleiding vieringen, uitzending van de
vieringen en de podcast, kosters, de Soos met, Vierdaagse
begeleiding, kenniscentrum/binnenvaartmuseum, fotoarchief en
pastoraal team en directie en ook -niet onbelangrĳk- eigenlĳk ook
het bestuur. Dat doen ze al heel veel jaren met veel inzet. Leeftĳd
55 tot ruim 90. Dat is ook tegelĳk een zorg. Want wĳ zouden graag
zien, dat er meer jongeren betrokken zĳn bĳ ons werk. Zĳ kunnen
ook voor de continuïteit zorgen.
Wĳ steunen heel erg op de vele vrĳwilligers. Zĳ zĳn steunpilaren
voor ons sociaal, maatschappelĳk en pastoraal werk. Ik heb dat al
eerder uitgesproken, maar nogmaals heel veel dank en waardering
voor alle vrĳwilligers van ons KSCC- en parochiecentrum.

Natuurlĳk zĳn er ook de vaste krachten die heel veel werk
verrichten onder leiding van de aalmoezenier: Anita die
Tonny is opgevolgd, Lyon, Hans, Paul, Ria, Gwendy, Monique en
Ruben. Ik noem ook de priesters die de aalmoezenier vervangen,
maar ook de gebedsleiders Theo Janssen, Arno Mooren en Trees
Kramer, vervangers van de aalmoezenier bĳ vieringen. Dank voor
de inzet van al deze actieve en onmisbare mensen.

Dan zĳn er belangrĳke ontwikkelingen gaande, zoals de plannen om
te komen tot een kenniscentrum. Dat heeft alles te maken met de
toekomst van ons centrum en dan met name met onze
aalmoezenier Bernhard van Welzenes. Hĳ heeft een gevorderde
leeftĳd bereikt. Wĳ zĳn al heel lang op zoek naar een opvolger. Zĳn
congregatie en andere congregaties maar ook bisschoppen van de
kerkprovincie zĳn benaderd. Maar helaas een opvolger is nog niet
gevonden. Zelfs jonge priesters uit India werden benaderd. Maar er
zaten geen geschikte kandidaten tussen.
De aalmoezenier en het bestuur denken al geruime tĳd na over de
toekomst van het KSCC in Nĳmegen. De aalmoezenier kwam zelf
met het idee om de Jos Vranken om te bouwen tot een
kenniscentrum. Dat zou zich blĳvend in moeten zetten voor de

Ma. 16 dec. Niels Groenewold en Eric Kooren stellen de simulator in bedrĳf.
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varende gezinnen onder de vleugels van het K. S. C. C. samen met
pastoraat voor binnenvaart kermis en circus.. Wel met behoud van
het centrum als sociaal-pastorale ontmoetingsplaats met ruimte voor
kerkelĳke en andere vieringen, vergaderingen e.d. Het is de
bedoeling, dat de plannen voor het kenniscentrum gebaseerd zĳn
op drie uitgangspunten: onderwĳs, technische ontwikkelingen en de
brandstoftransitie in de binnenvaart. Het kenniscentrum moet een
kweekvĳver worden met informatie, documentatie en voorlichting,
waar scholieren/kandidaten zich kunnen oriënteren op een
mogelĳke baan in de scheepvaart. Maar ook een visitekaartje voor
en uitstraling naar alle geïnteresseerde mensen in stad en regio
Duidelĳk is, dat het vinden van een priester-opvolger een probleem
is. Komt die er niet, dan denken we aan het aanstellen van een
directeur. Ondertussen wordt er alvast door een enthousiast
werkgroepje gewerkt met veel ideeën om een kenniscentrum van de
grond te tillen. Dat ziet er heel positief uit. Wĳ zĳn heel blĳ met deze
mensen. En het binnenvaartmuseum draait inmiddels op volle
toeren. Er is zelfs al een vaarsimulator geïnstalleerd. Regelmatig
bezoeken brugklassers het museum. Heel geïnteresseerd volgen ze
de uitleg. Kortom heel veelbelovend.
Om al ons werk te kunnen realiseren, zĳn de 昀椀nanciën een
belangrĳke zorg. Wat de inkomsten betreft, zĳn we afhankelĳk van
de kerkbĳdrage, stipendia, collectes, donatie-acties (landelĳk en
Sinterklaas), schenkingen en donaties van mensen die ons werk
steunen. Belangrĳk is dat zoveel mogelĳk mensen hieraan
deelnemen en ons ruim bedenken. Hopelĳk blĳft dat zo en als het
kan nog wat extra. Positief is, dat wĳ sinds dit jaar dankzĳ een
subsidie van het PIN een part time kracht hebben gevonden in de
persoon van Lyon Romĳnders, die onder andere vrĳwilligers
begeleidt. En gelukkig is haar werk ook via het PIN voor volgend
jaar 昀椀nancieel veilig gesteld.
Voor nu wens ik iedereen 昀椀jne kerstdagen en een goed nieuwjaar.
En nogmaals dank voor ieders inzet het afgelopen jaar en in de
toekomst.

Jos Rouw

Voorzitter KSCC/KSW regio Nĳmegen
Vicevoorzitter landelĳk KSCC en parochie

Nĳmegen, 16 december 2024

MSV St Nicolaas

2024 staat te boek als een rustig jaar voor MSV St Nicolaas. De
vereniging heeft een goed jaar achter de rug.
Het bestuur heeft de ARGE in Bonn-Beuel bezocht. Tĳdens deze
bĳeenkomst viel het op dat een aantal Duitse schippersverenigingen
opgehouden zĳn te bestaan en tevens dat sommige verenigingen

qua leden sterk aan het
afnemen zĳn. Ook hun
voortbestaan is hiermee
natuurlĳk in het geding
gekomen. Al met al was het
een goed georganiseerde en
gezellige ARGE, waarin weer
veel wetenswaardigheden en
verhalen zĳn uitgewisseld over
het wel en wee van de
binnenvaart.
Evenals voorgaande jaren
heeft MSV St Nicolaas de
maandelĳkse soosmiddagen
georganiseerd, die telkens druk
bezocht zĳn. Zelfs leden van
buurvereniging Sterreschans
uit Doornenburg hebben hier
enthousiast aan deelgenomen.

Gedurende het jaar 2024 is de samenwerking tussen MSV St
Nicolaas en SV Doornenburg ook prima geweest door het over en
weer bezoeken van georganiseerde evenementen. Tĳdens de
Jaarvergadering in december hebben de leden kunnen genieten van
een stamppotbu昀昀et. Ook hier weer een goede opkomst van de
leden. Het “stamcafé” café de Kastanje van MSV St Nicolaas heeft
plaatsgemaakt voor café ’t Fuske in Millingen aan de Rĳn. Een
andere zaal, andere mensen, dat was even wennen, maar dat ging
snel genoeg en voelen ons hier ook weer thuis. Het jaar 2025 zal
tevens in het teken staan van 55 jaar bestaan van MSV St Nicolaas.
Het bestuur van MSV St Nicolaas wenst iedereen 昀椀jne feestdagen
en voor 2025 een gelukkig en vooral gezond jaar toe.

Peter Bex
Secretaris MSV St. Nicolaas
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Binnenvaartsoos Zwĳndrecht kerstboodschap

Het eind van het jaar 2024 is in zicht en 2025 kondigt zich aan. Een
jaar met veel gebeurtenissen zoals de afgelopen zomer door
enorme regen overstromingen plaats vonden in Centraal -Europa en
Spanje met doden tot gevolg. Oorlogen die nog niet opgelost zĳn
zoals Rusland /Oekraïne en het Midden- Oosten, hoewel Israël met
de Palestĳnen in Libanon een wapenstilstand heeft maar af en toe
geschonden wordt waardoor het bestand vrĳ fragiel is.
Dit jaar na een wat lange formatie werd er een nieuw kabinet
gevormd wat soms wat moeilĳkheden doorstaat maar nog steeds
stand houdt.
Op 5 november ,na heftig campagne voeren, werd er in Amerika
presidentverkiezing gehouden die werd gewonnen door Trump
waarnaar met spanning gekeken wordt als hĳ in functie is.
Dit jaar vonden er veel demonstraties plaats door pro Palestĳnse
jongeren die veel schade veroorzaakten aan het UVA gebouw in
Amsterdam wat heel veel geld kostte. Demonstreren is een goed
recht in Nederland en moet kunnen zolang regels betreft
demonstreren nageleefd worden op aangewezen plekken en niet op
snelwegen die afgesloten worden en vernielingen plaatsvinden.
Bizarre beelden waren er na de voetbalwedstrĳd AJAX tegen
Maccabi Tel Aviv in Amsterdam, volledig uit de hand gelopen van
geweld tot in brand steken van een tram, dan vraag je je af waar

blĳven normen en waarden. Het kan niet zo zĳn dat een
oorlog elders in Nederland uitgevochten wordt en groepen
met tegengestelde gedachten in Nederland op de vuist gaan.
Er waren gelukkig ook positieve berichten en dan vooral sport.
Nederland eindigde op de Olympische Spelen op de 6e plaats van
de medaillespiegel met als afsluiter de marathon die werd
gewonnen door Sifan Hassan , zĳ werd in Monaco door de bond
World Athletics gekozen tot beste atlete van de wereld dit jaar. Mooi
resultaat!
Max Verstappen werd dit jaar voor de 4e keer wereldkampioen
Formule 1. Een geweldige prestatie van onze sportmensen.
Na al deze gebeurtenissen zĳn we nu bĳna aan het eind van het jaar
maar ons bereikt het bericht van de ramp in Den Haag waar een
grote ontplo昀케ng plaats vond waardoor er gewonden en doden zĳn
gevallen en een aantal mensen wordt vermist. Dag en nacht wordt
er gewerkt door hulpverleners. Groot nieuws is de machtswisseling
in Syrië.

Sinterklaas is weer vetrokken en de kerstdagen liggen voor ons met
kort daarna de jaarwisseling. Op de t.v. zien we zoals altĳd in
december regelmatig kerstprogramma's met vrolĳke kerstmuziek
dan ziet alles er weer uit of er nergens wat gebeurt. Als dat
werkelĳkheid zou zĳn voor volgend jaar zou dat een mooi streven
zĳn en iedereen in vrede zou kunnen leven zou dat mĳn wens zĳn
voor het nieuwe jaar.

Ina Feenstra
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Zalige kerst en gelukkig nieuwjaar

Kerstmis en Oud en Nieuw staan weer voor de deur,
en zoals altĳd is dit een moment om even stil te
staan bĳ wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht.
We re昀氀ecteren op de mooie momenten, de 昀椀jne
ontmoetingen, maar ook op de uitdagingen en
moeilĳke tĳden. Zowel in ons eigen leven als dat van
de mensen om ons heen, en zelfs ver weg, in de
wereld die vaak lĳkt te schudden op haar
grondvesten.

We leven in onrustige tĳden. Oorlogen, vluchtelingenstromen,
natuurrampen... Soms lĳkt de wereld een donkere plek waar hoop
en vrede moeilĳk te vinden zĳn. Maar juist op dit soort momenten, in
deze tĳd van het jaar, is het des te belangrĳker om elkaar op te
zoeken en het samenzĳn te koesteren. Om het leven te vieren met
familie, vrienden en geliefden, en ons te herinneren dat liefde,
compassie en hoop de kracht hebben om het donker te verdrĳven.

Zoals elk jaar is het Schipperscentrum de plek waar u zich met
elkaar verbonden voelt, de plek die voor velen thuis is. Hier kunnen
verhalen gedeeld worden, ervaringen uitgewisseld, en zĳn we een
steun voor elkaar, vooral wanneer dat nodig is.

Ik wens u allen toe dat deze traditie van verbondenheid nog jaren
mag voortduren, een baken van warmte en hoop voor iedereen.

Voor nu wens ik u een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!

Hubert Bruls
Burgemeester van Nĳmegen

Binnenvaartmuseum Nĳmegen

Gelukkig hebben we kerstmis. Overal licht in grimmige dagen.
Kleuren. We hebben plannen als cadeautjes voor het volgend jaar,
zeggen die lichtjes. Waarin vrĳwilligers, gidsen en aanjagers van het
museum zich weer volop in zullen zetten. Ongetwĳfeld. Een inzet
zoals ook van onze Grote Roerganger, de Aal. En vooral niet te
vergeten Henk Nuĳ. Zonder hem geen olie in de tuimelaars. Om de
boel op de Jos Vranken gesmeerd te laten verlopen. Want het heeft
heel wat voeten in de aarde – in ons geval: het water – om alles aan
boord draaiende te houden. Ongetwĳfeld zullen zĳ zich volgend jaar

weer zwetend een slag
in de rondte werken om
het Binnenvaartmuseum
Nĳmegen op stoom te
houden. Met de energie
van de (oud)schippers,
hun gezelligheid en
warmte aan de
vergadertafel en nog
meer. Met ko昀케e of een
biertje en taart (en dat
krĳgen we allemaal van
Ria). Hun gemopper en
optimisme. Hun inzet.
Om nieuwe plannen te

maken. Dat alles houdt de boel op gang aan boord. Op persoonlĳke
titel kan ik zeggen dat ik tĳdens zo’n vergadering weer te midden zit
van de ooms en tantes die ik als kind aan boord van onze Frankie-A
meemaakte. Het is mĳn band met vroeger. Het varen. De jaren die
waren. De geur van water in een schuttende sluis, de teer van
luiken. Als het kerstmis wordt, trek ik de trui aan die mĳn varende
Vlaamse oma Jetje ooit voor mĳ heeft gemaakt. Luister ik naar
binnenvaartverhalen die ik heb opgenomen van mĳn moeder en
vader. Bel ik mĳn broertje of de kachel aan boord al is gerepareerd,
terwĳl ik naar de halve maan aan de hemel staar. Klinkt allemaal
sentimenteel natuurlĳk als de tĳden zĳn veranderd. Dus laten we het
over de toekomst hebben. Ook ik ging een andere kant op. Van

matroos werd ik schrĳver en dat ben ik nog steeds. Schrĳvende
voor de Binnenvaartkrant, proza schrĳvend over het leven op

de grote rivieren. En dan ben ik nu ook nog eens in functie
als jullie persvoorlichter. Ik ben het graag, die persman. Voor

een kenniscentrum in wording en vele mooie plannen.
Jullie plannen. Bedacht op het KSCC, de Jos Vranken,
het museum. Dank aan iedereen voor hun inzet. Mooie kerstdagen
allemaal en volaan vooruit in een gezegend nieuw jaar. Alle goeds.

Frankie-A
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Kerstgroet Schippersvereniging Sterreschans Doornenburg

Schippersvereniging Sterreschans uit
Doornenburg heeft het afgelopen jaar weer een
aantal mooie evenementen georganiseerd. We
zĳn blĳ dat we zo nu en dan de mensen een
plezier kunnen doen met een uitstapje, een
muzikaal optreden of gewoon een gezellige
avond. Ook in het nieuwe jaar hopen we weer
het een en ander te mogen organiseren, waarbĳ
iedereen, leden en niet-leden, van harte welkom
is.
Wĳ wensen u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2025

Namens Schippersvereniging
Peter van Megen,
secretaris

Kerstgroet van onze bestuursmedewerker

2024 is alweer bĳna aan zĳn einde en het was een turbulent jaar.
Tonny van der Veeken is nu lekker van haar pensioen aan het
genieten en heb ik, Anita, het werk van Tonny overgenomen.
Een bĳzondere werkplek, nog nooit
meegemaakt dat er zĳn grote groep
vrĳwilligers van het KSCC is.
Samenhorigheid en een warm welkom
voor iedereen, zo heb ik dat wel
ervaren. Inmiddels heb ik heel
veel gezichten gezien. Ik probeer
jullie namen te onthouden maar
dat zal nog wel even duren.
In ieder geval heb ik de vele facetten
van het KSCC al een beetje kunnen
meemaken en er is nog genoeg te
leren.

Voor iedereen 昀椀jne dagen toegewenst en ik zie jullie vast wel
een keer in de wandelgangen.

Anita, bestuursmedewerker

Bosch Winters Paradepaardje 2024-2025

De Parade, in het hart van ‘s-Hertogenbosch, is een maand lang
omgetoverd tot een magisch winter wonderland. Winterse
gezelligheid voor jong en oud met een 500m² overdekte
schaatsbaan (met écht ĳs!), het sfeervolle Winterland Café met live
muziek, een groot reuzenrad, nostalgische draaimolen, wensboom,
spelzaken, eten en drinken en nog veel meer!
Bisschop Gerard de Korte en Norbert Swagemakers rector van het
St. Janscentrum in Den Bosch brachten een bezoek aan het
winterevenement.

Op de foto van links naar rechts: Geo昀昀rey Dauphin, rector Norbert
Swagemakers, bisschop Gerard de Korte, Nicole Vermolen, Harold
Hinzen, aalmoezenier Bernhard van Welzenes en Dolores Hinzen.
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Er zĳn voor elkaar

Een onbewolkte lucht op een zondagmorgen in december.
Op de begane grond is het tamelĳk rustig, maar in de lucht
kunnen tientallen vliegtuigstrepen worden waargenomen. Uiteraard
zĳn er ook vrachttoestellen, maar elk uur vliegen tienduizenden

mensen heen en
weer. Iedere
passagier heeft
een doel, van
een
familiebezoek tot
het
zakengesprek,
van een reparatie
van een
scheepsmachine
tot een medische
behandeling, van
het bĳwonen van
een concert tot
de vakantie van

twee weken of op zoek naar een veilige plek in een land buiten het
oorlogsgebied. Sommige mensen zĳn letterlĳk op de vlucht.
Een thuis zoeken is meer aan de orde dan in eerste instantie wordt
gedacht. En dat houdt onherroepelĳk in dat er een beroep wordt
gedaan op mensen die een veilige haven kunnen en mogen bieden.
Daarvoor is opo昀昀ering nodig en voor hen die er moeite mee hebben
is het de boodschap om een en ander eens om te draaien. Probeer
in gedachten je woning, je werkplek te verplaatsen naar een gebied
waar onrust is, waar natuurrampen elkaar snel opvolgen. Oog en
oor voor de ander, ook in een land als Nederland, behoort eigenlĳk
tot de basistaken. De constatering is dat er veel aandacht is voor
het eigen wereldje, voor het opgebouwde of verworven comfort. Dan
kan begrip voor hen, die het minder hebben getro昀昀en, op de
achtergrond raken.

In de parochie, in de gemeenschap voor de mensen die
beroepsmatig onderweg zĳn, wordt geprobeerd een thuis,
een luisterend oor te bieden waarbĳ er zĳn voor elkaar hoog staat
aangeschreven. Om een en ander realistisch te houden worden
kosten gemaakt. Vanuit de werkgroep Gezinsbĳdrage, maar zeker
ook vanuit het bestuur van Katholiek Schipperswerk, wordt serieus
omgegaan met de 昀椀nanciën.
In 2023 werd 20 procent van
de kosten gedragen door de
gezinsbĳdrage. Dat zou
hoger kunnen zĳn als meer
mensen (en ondernemingen)
mee doen. En wat ook opvalt
is dat veel mensen jaarlĳks
hetzelfde bedrag overmaken,
terwĳl de kosten van nu niet
meer gelĳk zĳn aan die van
bĳvoorbeeld 2005. Om het
pastorale en sociale werk te
kunnen blĳven realiseren, wordt elk jaar een beroep gedaan op u,
op mensen die aandacht voor een ander van belang vinden.
Volgend jaar, 2025 dus, zal de actie Gezinsbĳdrage parallel lopen
met de landelĳke Actie Kerkbalans. En dat is al kort na de
jaarwisseling.

Voor allen een Kerstfeest dat bĳdraagt aan saamhorigheid en
respect voor elkaar en voor 2025 veel voorspoed.

Namens wergroep Gezinsbĳdrage
Henry Mooren

Op andere tĳdstippen in het jaar wordt u benaderd om steun te
geven aan het vele pastorale werk voor de mensen in de
binnenvaart en in de kermis- en circuswereld binnen en buiten
Nederland. Uiteraard staat het vrĳ om ook nu een (extra) schenking
te doen.
Bankrekening: NL25INGB0003046825 t.n.v. Penn Stichting
Katholiek Schipperswerk Nĳmegen kunt u hiervoor gebruiken.
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De Soos met…. De Bezoekersdienst

De Soos met… is een enthousiaste groep vrĳwilligers, die zich inzet
voor de gasten van het KSCC.
De zieken krĳgen bezoek en aandacht van de vrĳwilligers van de
Bezoekersdienst, en bĳ speciale gelegenheden zorgen we voor een
attentie in de vorm van een bloemetje of een klein cadeautje.
Dit wordt zeer op prĳs gesteld.

De middagen van de Soos met… worden goed bezocht en we doen
ons best om iedereen een 昀椀jne middag te bezorgen. Informatief en
ontspannend en soms met een afsluiting met een Bingo en hopen
op een beetje geluk om iets te winnen.
Dit jaar was er een voorlichting over cybercrime waar veel
belangstelling voor was, we hebben weer veel geleerd.
Een informatiemiddag over Alzheimer volgt in januari.
Maar het aller belangrĳkste is het samenzĳn, de gezelligheid.

Wĳ, als groep van de vrĳwilligers wensen iedereen hele mooie
Kerstdagen en een gezond 2025.

Hartelĳke groet, Gemma Raats namens de vrĳwilligers

Kerstgroet van Ria en Frank

Beste mensen,

"De tĳd gaat snel gebruik hem wel" luidt de spreuk. Dat geldt ook
voor dit kalenderjaar 2024. Het jaar is omgevlogen met prettige,
leuke, mooie maar ook verdrietige gebeurtenissen op het Kscc.

Dit hebben we ook hier ervaren in en op "ons"
centrum. Mede door de activiteiten op het Kscc en
in het museum is de aanloop van mensen
behoorlĳk toegenomen. We ervaren dat als een
positieve ontwikkeling voor de
schippersgemeenschap.

We kĳken uit naar 2025.
Blĳf gezond en maak er ook een positief en
tevreden jaar van!

Ria Lentjes & Frank Put

Kerstgroet van het LOVK

 

 

 

 

 

Kerstgroet van het LOVK 
In 2024 is er bij het LOVK weer veel gebeurd: 

• De klassen in de ligplaatsscholen waren elke dag gevuld met vrolijke kinderen, die plezier 
hadden in het samen spelen en leren van de juf en van elkaar 

• Voor kinderen die in groep 3 zi琀琀en is een nieuwe vorm van hybride onderwijs gestart. Een 
mooie combina琀椀e tussen fysiek onderwijs en afstandsonderwijs en wonen aan boord en 
wonen op het internaat.  

• De ontwikkeling van het nieuwe lespakket voor groep 1 en 2 werd enthousiast en 
VoortVarend opgepakt door de collega’s 

• De mentoren begeleidden met veel passie de ouders bij het lesgeven aan boord 

• En natuurlijk werden al onze leerlingen geholpen door Knu昀케e, de vriend van elk kind, die 
overal mee naar toe gaat! 

 

 

 

 

 

 

Ook komend jaar gaan we met veel plezier aan de slag om onze jonge varende kinderen goed 
onderwijs te geven. Daarnaast zet het LOVK zich vol passie in om in samenwerking met alle andere 
betrokkenen de combina琀椀e tussen onderwijs en wonen nog beter op maat vorm te kunnen gaan 
geven. 

We wensen iedereen een 昀椀jne kerstvakan琀椀e,  
goede kerstdagen  

en alle goeds voor 2025! 
           

Deze foto van Onbekende auteur is gelicen琀椀eerd onder CC BY-NC 
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Kerstgroet van de “Zuiderwal”

Ja beste lezer u heeft het goed gezien er staat Zuiderwal.
Zo noemden men de schippers die uit de omsteken van Waspik,
Geertruidenberg, Oosterhout en Made kwamen.
En daar in de monding van de Donge soms half verscholen achter
het riet ligt het kerkschip cq. Schipperscentrum Het Zuiden,
onderdeel van de Landelĳke parochie voor Binnenschippers, Circus
en kermis exploitanten. St Nicolaas en Don Bosco
Over een dag of tien vieren we het feest van Kerstmis en
aanstaande zondag steken we het laatste kaarsje van de
adventskrans weer aan.
De voorbereiding op het mooie feest loopt dan langzaam ten einde.
Zĳn we er klaar voor? Zĳn we voorbereid om het Goddelĳke kind in
ons leven te ontvangen? Of zĳn we alleen druk met het kerstmenu
en met welke mooie kleding we gaan dragen?
Is er ook nog ruimte om aan de binnenkant van het kerstfeest te
denken? Duizenden jaren terug droomde de profeet Mischa al over
een tĳd waarin de verlosser zou komen. En in de Bĳbelse
geschiedenis zĳn er telkens mensen die weer uitzien naar een
nieuwe toekomst.

Mozes ging het volk uit Egypte leiden naar een nieuwe toekomst.
Daarna kwamen telkens profeten die opstonden om de weg naar de
toekomst te wĳzen.

En in de Bĳbelse traditie is het een belangrĳk gegeven dat God
telkens weer mensen roept om namens Hem te werken aan

een betere tĳd voor de mensen.

Ze bleven hun vertrouwen op God stellen in de
overtuiging dat Hĳ bevrĳding, heil en betere tĳden zal
brengen, ook in situaties die ogenschĳnlĳk uitzichtloos en
onmogelĳk zĳn, want voor God is niets onmogelĳk.
Dat gold voor Maria en Jozef, toen, lang geleden, toen het allemaal
begon.
Dat geldt ook voor onze tĳd, want
wat God toen begonnen is in Jezus
Christus, dat gaat door tot in onze
dagen, in en door ons. God kan
alleen iets in ons uitrichten als wĳ,
net als Maria, mensen zĳn die in
donkere tĳden toch blĳven hopen op
een nieuwe dageraad.
We zien in onze leefomgeving die
oude vertrouwde katholieke kerk
wankelen op haar grondvesten. We
zien een wereld vol van die oorlog
en geweld, van allerlei kwaad dat
links en rechts gebeurt.
Toch blĳven geloven dat het zo niet
moet. Dat het anders kan en anders
moet.
Tegen de trend in, toch blĳven
geloven dat er weer een ommekeer
zal komen, dat er na een koude
winter toch weer een vruchtbare
lente kan komen.
Zalig wĳ, als we echt geloven dat het licht kan worden in onze
wereld, en dat wĳ zelf een beetje dat licht voor elkaar kunnen zĳn,
Dan zĳn we klaar voor Kerstmis en is er nog ruimte om aan de
binnenkant van het kerstfeest te denken.

Alle mensen van de “Zuiderwal” wensen U en de
Uwen een Zalig en gezegend en een vredig en
voorspoedig 2025.

Jos van Dongen, gebedsleider Raamsdonksveer.

Foto:FreepikFoto:brgfx
on

Freepik
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Er zĳn voor elkaar….
We leven in een bĳzondere tĳd en dat in meerdere opzichten. De
eerste is zo fraai niet; de wereld staat in brand. Niet eerder in de
afgelopen bĳna 80 jaar was de dreiging van een 3e wereldoorlog zo
groot als heden ten dage. Er wordt ons zelfs al geadviseerd om er
serieus rekening mee te houden en een noodrantsoen aan te
leggen, voor het geval dat….
Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en velen daarvan
zĳn bepaald niet om vrolĳk van te worden. Vanuit een soort van
zelfbescherming nemen we het oorlogsnieuws daarom vaak gelaten
in ons op. “wat kun je er aan doen”, zo klinkt het soms.

Tegelĳkertĳd zĳn we kalendarisch aanbeland in de tĳd die,
aangemerkt als adventstĳd, voorafgaat aan het wereldwĳd te vieren
kerstfeest. Het is voor velen een tĳd van bezinning. Een tĳd waarin

mensen zichzelf aansporen of laten aansporen, wat
bewuster en kritischer in het leven te staan, waarbĳ de
eigen maar ook andermans prestaties, doelstellingen, omgangen en
invullingen serieuzer tegen het licht worden houden. Een soort van
verhoogd bewustzĳn dat zich ook vaak aandient bĳ het verliezen
van een dierbare. Juist dan realiseren mensen zich dat ze in het
najagen van doelstellingen en het opgeslokt worden door het werk
en alle verwachtingen en verplichtingen die daar uit voort komen, te
weinig tĳd hebben. Niet alleen voor zichzelf maar, daarin verweven
vaak ook voor hun dierbaren.

Het overkomt velen. Misschien herkent u het ook wel; een goede
vriend of vriendin contact u en wil graag wat met u afspreken. De
overvolle agenda erbĳ gepakt moet u vervolgens constateren dat
het maken van een afspraak de eerste weken simpelweg
ondenkbaar is. Geen tĳd want bespreking, een vergadering,
afspraak hier en afspraak daar.

Ondergetekende kwam in het recente verleden tot een soortgelĳke
bevinding, hetgeen niet vrolĳk stemde. Ook hier was de werkdruk
groot en tikte elke dag “genadeloos” weg. Op zoek naar de rem,
werd deze vooral gevonden in het “nee” durven zeggen.
Aanvankelĳk nog best wel eens lastig, baarde oefening kunst. Nee,
dat werd niet altĳd even goed begrepen maar door ondergetekende
des te beter. Er werd vanaf dat moment tĳd gevonden voor zaken en
contacten die ernstig tekort waren gedaan en waarvan ik helemaal
niet zo goed doorhad hoezeer ik die miste. Dat ik ook gemist werd
voelde goed, als een warme deken. Het is 昀椀jn als er oprecht om je
gegeven wordt. Een volgende “eye opener”, zeg maar.

Zoals al gezegd, we verkeren in onzekere tĳden en juist in deze
donkere dagen voor kerstmis is het daarom goed er te zĳn
voor elkaar, waarmee we er gelĳk ook kunnen zĳn voor
onszelf.
Een beloning die onbetaalbaar is.

U namens de Kermis Carrousel
gezellige en liefdevolle kerstdagen
toewensend,

Frank Veldkamp
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Waterwegen, binnenvaart en recreatievaart: een dynamische
verhouding

Het is maar goed dat niet alle mensen het volgende lezen. Er zou
een onjuist beeld kunnen ontstaan. Zo’n vĳfentwintig jaar geleden
waren er beleidsbepalers die geweldige voorspellingen hadden voor
de binnenvaart. Het goederenvervoer over water zou een
ongekende vlucht nemen. En zelfs binnen de bedrĳfstak zelf waren
er mensen die er heilig in geloofden. Er is ontegenzeggelĳk veel
veranderd, maar wie aan de oevers van een doorsnee Europese
rivier vertoeft, ziet dat er op de waterweg een
rustig verkeersbeeld heerst. De Vlaamse
Waterweg bĳvoorbeeld gaf onlangs weer dat het
vervoer over water al jaren niet meer stĳgt. Op
bĳna alle Duitse vaarwegen wordt een daling
gerapporteerd. Het aantal schepen daalt en
zichtbaar is dat de groep mensen die er mee
stoppen groter is dan de groep instromers. Maar
binnenvaart is meer dan goederenvervoer.
Vakantiecruiseschepen vormen een belangrĳke
factor en er zĳn trajecten of plaatsen waar dit
deel van de vloot het beeld bepalen.

Ondanks alle gereserveerde ontwikkelingen zĳn
mensen in en rond de binnenvaart in staat om
elke klus te klaren. Het komt nauwelĳks voor dat goederen blĳven
liggen. Veel meer is het aan de orde dat op een ‘onzichtbare’ wĳze
andere modaliteiten als de vrachtwagen of de wagon het vervoer
verzorgen. Dat spel is al heel lang gaande en het heeft tot gevolg
dat in Europa op vrĳwel alle terreinen de vrachtwagen aan
marktaandeel blĳft winnen. Een ander aspect is de spagaat tussen
de beheerders van de vaarwegen en havens enerzĳds en de
gebruikers van de vaarwateren anderzĳds. Het onderhoud en de
instandhouding blĳven een bĳna onmogelĳke opgave en aan de
andere kant zorgen schippers met hun schepen voor schade en
slĳtage. In korte tĳd zĳn belangrĳke vaarwegen door verschillende
oorzaken voor lange tĳd gesloten geraakt, zoals het Julianakanaal,
de Zuid-Willemsvaart en de Moezel. Mensen van

SchippersVereniging Schuttevaer, of van ASV en KBN durven
nog nauwelĳks aan tafel met de beheerder. Wat ook meespeelt

is de bescheiden politieke aandacht die de binnenvaart in
Europa nog krĳgt. Vier of vĳf landen hechten nog waarde

aan vaarwegen, andere weinig of totaal niet. De lobby

vanuit de binnenvaart zelf is gering en ook heel
versnipperd. De organisatiegraad is niet al te hoog en de
manier waarop de binnenvaart wordt vertegenwoordigd is voor grote
delen niet transparant.

Er is werk aan de winkel, en dat geldt zeker voor de
belangenbehartiging van de binnenvaart. In een versnipperde
samenleving en in een naar stabiliteit zoekend politiek landschap is het
niet eenvoudig de juiste snaar te raken. En het gaat om de stem van
de schipper of van de ondernemer. Het is echter heel jammer dat die

op grote schaal verstek laten gaan en dat kan niet
zonder gevolgen blĳven. Zie wat er bĳvoorbeeld in
Frankrĳk is gebeurd. Taken zĳn er ook voor de 175-
jarige Schuttevaer. Wel een nieuwe vlag, maar
weinig ruggengraat in het land van de verenigingen,
oftewel nauwelĳks een afspiegeling van de stoere
vereniging van circa dertig jaar geleden. Natuurlĳk
worden er op vrĳwillige basis nog verwoede
pogingen gedaan om contacten met diverse
overheden en instanties te onderhouden. De basis
is weliswaar smal, maar toch wordt ook nu weer
gezocht naar een structuur om de nautisch
technische kennis te waarborgen. Daarvoor zal het
nodige moeten veranderen. Dat moet kunnen, ook
omdat er een heel andere realiteit is. Dus ook nu

geen hosanna, maar buigen als er een sterke wind staat, voordat de
stam barst.

Bestuursleden van afdeling Schuttevaer Z O N hebben gekozen voor
een tĳdstip van de Jaarvergadering (K.S.C.C.-Schipperscentrum
Nĳmegen) en wel op zaterdag 25 januari 2025 om 10.30 uur. De
sluiting wordt verwacht om 13.00 uur. Daarna is er nog volop
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en allerlei zaken te bespreken.
Namens de collega bestuursleden heet ik u / jullie welkom, wens ik
allen 昀椀jne Kerstdagen en voor 2025 behouden vaart en veel geluk in
goede gezondheid,

Henry Mooren

Voorzitter SchippersVereniging Schuttevaer afd Schuttevaer Z O N
+ 31 6 51439451 / +31 6 53159714
schuttevaerzon@schuttevaer.net
Waalhaven 1k, 6541 AG Nĳmegen

mailto:schuttevaerzon@schuttevaer.net
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Kerstgedachte
Begin januari kwam ik als vrĳwilligerscoördinator aan boord
van het KSCC. Geen achtergrond in de binnenvaart, oei dat was
voor sommige mensen even schrikken. Nee,… en ook geen
familie, die vaart of ooit gevaren heeft. Maar al snel was het ĳs
gebroken. Aan de ‘stamtafel’ werd ik al snel door de vaste
bezoekers en de vele vrĳwilligers bĳgepraat. Ik vond beetje bĳ
beetje mĳn weg en voelde me al snel ‘thuis’.

Ik ben tot op de dag van vandaag nog steeds aangenaam verrast,
door het feit, dat er zoveel actieve vrĳwilligers hun steentje bĳdragen
aan het voortbestaan van het KSCC en de vele leuke en gezellige
activiteiten, die er georganiseerd worden. Van bingo, en modeshow
tot interessante en leerzame bĳeenkomsten over brandpreventie en
cybercrime en natuurlĳk de leuke uitstapjes naar onlangs nog de
kerstmarkt in Munster in Duitsland. De kers op de taart was
natuurlĳk de Vrĳwilligersavond, alwaar ik dan eindelĳk een keer de
bardienst mocht draaien, samen met Ria, Anita en Monique.

Saamhorigheid
Veel respect voor de mannen van het onderhoud, en niet te
vergeten de schoonmaakploeg, die de boel op orde houden op dit

toch bĳna 100 jarige schip. Ik weet het zeker, dat veel
organisaties en verenigingen, stinkend jaloers zĳn op de

saamhorigheid, die wĳ hier nog hebben en voelen voor
elkaar. Het Binnenvaartmuseum, draait als een tierelier,

steeds meer mensen en schoolklassen weten het museum te
vinden en zĳn lovend over de verhalen die ze te horen krĳgen van
onze rondleiders.

Nieuw jaar
Het jaar is omgevlogen, maar gelukkig dient zich een nieuw jaar aan
met nieuwe en leuke uitdagingen. Wat te denken van het jubileum
het komende jaar, want ‘ons’ schip, de Jos Vranken, ik gaf het
zojuist al aan, wordt komend jaar maar liefst 100 jaar. Ik zit samen
met een groep vrĳwilligers in een werkgroep, waar hard gewerkt
wordt om het jubileum in september met een knallend weekend te
vieren. Maar, natuurlĳk zet ik graag, samen met de vrĳwilligers, de
koers verder uit om leuke dingen te blĳven organiseren. Nieuwe
afslagen te nemen en samen verder te bouwen aan mogelĳkheden
en kansen. Ik wens iedereen 365 dagen gevuld met warmte en licht,
en een nieuw jaar boordevol geluk en gezondheid!

Lyon Romĳnders
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Ben ik Dienstbaar?
Het thema van onze jaarvergadering van afgelopen November.

Dienstbaar, wat betekent dit eigenlĳk? Google verteld me: inlevend,
invoelend of empathisch. Gericht op de ander.

Het tegenovergestelde van dienstbaarheid ligt ergens in de buurt
van egoïsme. Wie dienstbaar is, is niet egoïstisch bezig, al sluit
dienstbaarheid niet uit dat je ook zelf beter wordt van de activiteit.
Wie een activiteit uitvoert waar anderen beter van worden, wordt
meer mens in de ruime zin van het woord.

We waren te gast bĳ Stichting de Rĳdende school. Een stichting die
ontzettend gericht is op de trekkende beroepsbevolking, in hun
geval kermis en circus kinderen. Ze rĳden hun doelgroep achterna
met grote en kleine scholen, waar de kinderen zich ook bevinden.
De planning die daarvoor gemaakt wordt daar komt veel bĳ kĳken
en daar hebben we grote bewondering voor. Wĳ vonden het als
bestuur fascinerend om dit van dichtbĳ eens te mogen zien.

En als alle partners vertellen met waar ze momenteel mee bezig
zĳn, blĳkt ineens dat we heel veel dezelfde doelen nastreven en ook
tegen vergelĳkbare hobbels aanlopen.
Zodra dat besef daar is, dan volgt er samenwerking. Samenwerking
op de vlakken die elkaar overlappen en met respect voor elkaars
verschillen.

Heb je weleens dat je lang voor iets strĳd en zonder dat je het nog
verwacht is het daar ineens?

Dat gevoel overviel me tĳdens onze jaarvergadering, dat
vervulde me met dankbaarheid.
Als laatste zou ik graag iets mee willen geven om over na te

denken.

Ben ik dienstbaar?

Als ouder.

Hoe vertel ik mĳn ervaringen over het internaat waar mĳn kinderen
verblĳven aan andere ouders?
Als bestuurder of directeur. Ben ik inlevend, empathisch en gericht
op de mensen en kinderen die onder mĳn verantwoording vallen en
zoek ik het beste voor hen.
Wĳ als LOVT bestuur. Zĳn we dienstbaar naar onze doelgroep?
Dan kom ik weer terug op het laatste stukje van het
tegenovergestelde van dienstbaar.
Want je word meer mens in de ruime zin van het woord. Dat willen
we toch allemaal?

Voor een ieder gezegende kerstdagen gewenst en een voorspoedig
nieuwjaar.

Hartelĳk groet,

Andrea de Waardt- Heuvelman
Voorzitter LOVT
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OPLOSSING

KERSTWOORDZOEKER 2024
Om zelf te printen. Veel plezier!

Oplossing in Christo昀昀el Nieuwsbrief nr. 1
van 9 januari 2025.

ADVENT
BETHLEHEM
BETHLEHEMSTER
CADEAUTJES
CHOCOLADEMELK
DENNENBOOM
ENGELEN
FEESTDAGEN
FĲN KERSTFEEST
GEZELLIGHEID
JINGLE BELLS
KAARSEN
KALKOEN
KERSTBOOM
KERSTDINER

KERSTKAARTEN
KERSTKRANS
KERSTLIEDEREN
KERSTMAN
KERSTMARKT
KERSTSOKKEN
KERSTSTALLETJE
LICHTJES
MISTLETOE
RENDIEREN
SNEEUW
VERSIERINGEN
VREDE
VREUGDE

Kerstwoordzoeker 2024
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