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Koers houden met de hulp van de Heer

Momenteel beleven we donkere dagen, niet alleen omdat de zon
weinig schĳnt maar ook door de ellende van oorlog en verdeeldheid in
onze wereld en omgeving. En misschien zĳn er ook in uw eigen leven
omstandigheden die somber stemmen. We weten het: we kunnen de
donkere dagen en stemming niet zomaar wegnemen met lichtjes en
versiering, zelfs niet als de donkere oevers van onze rivieren en de
straten er vol van zĳn.
Als het gaat om licht en donker, dan
gaat het niet alleen over lampen die
onze wereld verlichten. Het gaat ook
over licht en donker in ons leven en
ons eigen hart, en dat is niet alleen
een kwestie van stroom. In ons
leven zĳn we niet bĳ machte om
alleen zelf de bron van licht te zĳn.
Als christenen mogen we
vertrouwen dat God ons niet in
duisternis alleen laat. Op kerstmis
vieren we zelfs dat Gods omwille
van ons is mens geworden,
kwetsbaar als een klein kind.
We mogen van Jezus Christus licht en vrede ontvangen die we zelf
niet kunnen maken. Wanneer we open staan voor Zĳn aanwezigheid
en blĳven geloven in zĳn opdracht van liefde, dan mogen we beseHen
dat we er nooit alleen voor staan. Bovendien, mogen we met het licht
van de Heer ook onze medemens bereiken, met concrete woorden en
daden van liefde.
Licht is dus niet alleen een kwestie van een schakelaar omzetten. In
onze wereld, met al zĳn donkere tĳden en dagen, mogen we proberen
met Gods hulp opnieuw ons hart toe te keren naar de liefde van
Christus. Kerstmis nodigt ons uit, niet op de eerste plaats door lichtjes
en versiering maar door de belofte van Jezus: “blĳft in Mĳn liefde” en
“Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld”. De
Heer zelf houdt ons hart en ons leven op koers.

Zalig Kerstfeest en een gezegend
nieuw jaar!

Bisschop van Rotterdam

Zalige kerst en gelukkig nieuwjaar

Kerstmis en Oud en Nieuw staan weer voor de deur,
en zoals altĳd is dit een moment om even stil te staan
bĳ wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. We
reJecteren op de mooie momenten, de Kjne
ontmoetingen, maar ook op de uitdagingen en
moeilĳke tĳden. Zowel in ons eigen leven als dat van
de mensen om ons heen, en zelfs ver weg, in de
wereld die vaak lĳkt te schudden op haar
grondvesten.

We leven in onrustige tĳden. Oorlogen, vluchtelingenstromen,
natuurrampen... Soms lĳkt de wereld een donkere plek waar hoop
en vrede moeilĳk te vinden zĳn. Maar juist op dit soort momenten, in
deze tĳd van het jaar, is het des te belangrĳker om elkaar op te
zoeken en het samenzĳn te koesteren. Om het leven te vieren met
familie, vrienden en geliefden, en ons te herinneren dat liefde,
compassie en hoop de kracht hebben om het donker te verdrĳven.

Zoals elk jaar is het Schipperscentrum de plek waar u zich met
elkaar verbonden voelt, de plek die voor velen thuis is. Hier kunnen
verhalen gedeeld worden, ervaringen uitgewisseld, en zĳn we een
steun voor elkaar, vooral wanneer dat nodig is.

Ik wens u allen toe dat deze traditie van verbondenheid nog jaren
mag voortduren, een baken van warmte en hoop voor iedereen.

Voor nu wens ik u een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!

Hubert Bruls
Burgemeester van Nĳmegen

Zalig die vrede brengen, want zĳ zullen kinderen van
God genoemd worden.

Vanuit die belofte wens ik u allen een zalig en gezegend
Kerstfeest.

Mgr. Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s Hertogenbosch
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Relationeel, Dynamisch, met de goede Geest.

Deze spreuk van het activiteiten jaar 2025-2026 van het KSCC en
parochie is tĳdens het 100-jarig bestaan van de Hugo Basedow
bekend gemaakt.
Een spreuk die helemaal past in de advent, de tĳd van
voorbereiding op het feest van Kerstmis, de geboortedag van Jezus.
Op de vier zondagen van de advent wordt er elke keer een kaars
aan de adventskrans aangestoken. Het getal vier is niet zomaar een
greep uit de lucht, maar het houdt de vier windsteken in, refererend
aan het woord van het evangelie: Ga uit over heel de wereld en
doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en laat
ze als Gods volk de weg naar vrede gaan.
Of Jezus op 25 december is geboren is helemaal niet zeker. De
datum zou gekozen kunnen zĳn na de langste nacht van het jaar:
Sol Invictus. De dag na de langste nacht, de dag dat het heil in de
wereld is gekomen.

Relationeel, Dynamisch, met de Goede Geest
Bezinning
Bĳ de jaarspreuk hoort eigenlĳk nog een woord: reJectie,
bezinning. Via de media wordt een pallet van ideeën ons aangereikt
om gezond te leven en daardoor ouder te worden.
U en ik weten dat het ‘naar de kerk gaan’ in de afgelopen 30 jaar is
afgenomen. Dit is jammer. Er worden argumenten aangereikt
waarom men niet gaat. Een veelgehoorde opmerking is: vroeger op
het internaat bĳ de broeders en zusters zĳn we zoveel naar de kerk
gegaan. Anderen hebben het seksueel schandaal van de kerken als
argument om niet meer te gaan. En als de ouders niet meer gaan,
moet je het niet gek vinden dat de kinderen ook niet meer gaan.

Kansen en uitdagingen
Er zĳn ook uitdagingen. Wĳ als pastores worden uitgedaagd om in
het leven van alledag het evangelie te verkondigen, niet vanaf de
preekstoel, maar door in de gemeenschap te staan in vreugde en
verdriet, armoede en rĳkdom, ziekte en gezondheid.

In dit afgelopen jaar mochten wĳ zieken heel dicht nabĳ zĳn, hen
bezoeken, hun zorgen, angsten, maar ook hun mooie herinneringen
delen, het H. Brood breken, het Onzevader en Weesgegroet bidden,
om daarna een kopje koMe te drinken en ontspannend er voor
elkaar zĳn.
Wĳ mochten voorgaan in een kerkelĳke uitvaart, begrafenis of
crematie. Waarom het woord kerkelĳk toegevoegd? Een kerkelĳke

Lees verder →
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uitvaart is meer dan leven op aarde, het is ook het Leven van Hoop.
Op Eeuwig leven.
Wat te denken van de jongeren waarvan het huwelĳk mocht worden
ingezegend, de kinderen gedoopt, de kinderen die de Eerste
Communie deden en het sacrament van het Vormsel mochten
ontvangen. Allemaal momenten om uit de wereld van alledag. Tot
jezelf komen en de vraag naar de zin van het leven te stellen.
Waarom kinderen laten dopen, waarom voor de kerk trouwen,
waarom een kerkelĳke uitvaart.

Daarom is het Kjn en geeft reden tot nadenken om schepen, boten,
huizen, kermisattracties en circussen in te zegenen. Het zĳn
allemaal momenten waarin God door middel van de inzegening zĳn
hand uitstrekt waarmee Hĳ zegt: ik ben er voor jou. Ik ben er voor
jullie.

De zondagse vieringen aan boord van ons KSCC pastoraal
coördinatiecentrum Nĳmegen, maar eveneens de viering aan boord
van het schipperscentrum het Zuiden en de maandelĳkse vieringen
in Huize St Antonius in Rotterdam. Zĳ gaven allemaal de
mogelĳkheid om te reJecteren, ons samen te bezinnen op de
teksten van het Evangelie dat werd voorgelezen in de heilige Mis of
de Woord- en Communiedienst.
Bemoedigend is hoe de vieringen voorgaan zĳn door de
gebedsleiders die de gemeenschap kent, de priester en de
aalmoezenier. Het lukte ons nog steeds mensen te vinden om

voor te gaan.

Laten we niet het bakje koMe of thee en voor de kinderen
limonade vergeten na de vieringen. De ontmoeting is een
hele belangrĳke functie van het KSCC en pastoraat.

Ontmoeting is belangrĳk.
Contact met de mensen die onze centra bezoeken: het bindt, het
geeft vertrouwen. Een wĳ gevoel.
In het achter ons liggende jaar zĳn de zondagse vieringen via een
livestream uitgezonden. Ongeveer 250 computers, IPad of andere
apparaten waren gemiddeld aangesloten en dan te bedenken dat
achter elk apparaat minstens 2 personen meevieren. Misschien
heeft u het opgemerkt en daar zetten we nu op in, dat de camera
mee beweegt en zich richt op de spreker, het koor en op de
aanwezigen.
Ook ons wekelĳke podcast videoprogramma trekt veel kĳkers. Uit de
statistiek die bĳgehouden wordt blĳkt dat rond de 250- 300 mensen
de podcast bekĳken.
Het 100-jarig bestaan van de Hugo Basedow op 12,13 en 14
september was ook een groot succes. Zeer geslaagd door de inzet
van heel veel vrĳwilligers, maar ook door hen die ons Knancieel en
materieel hebben ondersteund. We denken aan de sleepboten, het
opleidingsschip van Martin Deĳman, uit Haren Ems (D) Olie en

Lees verder →
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Lees verder →

Stoom, de ingebruikname van de vlaggenmast door burgemeester
van Nĳmegen Hubert Bruls.
Een belangrĳk onderdeel van dit evenement was de oecumenische
viering op zondag waarin de aalmoezenier en dominee voorgingen.
Opmerkingen na de vieringen van deelnemers: ‘Ja zo kan het ook
blĳkbaar.’
Het museum en het kenniscentrum hebben beweging gebracht in
het KSCC en het pastorale werk. Er komt nieuw leven in de
brouwerĳ en nogmaals herhaald: dit kan met de grote inzet van
talrĳke vrĳwilligers.

Waarom deze feiten genoemd
Waarom al deze feiten opgenoemd. Het waren momenten
van ontmoetingen. De spreuk van Don Bosco: ‘presentie is
preventie’ is een grote opdracht.
Het geboorteverhaal van Jezus voorbereid in de adventstĳd kan ons
steeds dichter bĳ onszelf en bĳ elkaar brengen. Wĳ hebben elkaar
nodig. De gedachten van paus Franciscus die de synode heeft
opgestart is een zaadje dat wĳ samen met Gods Hulp tot wasdom
kunnen brengen.
Een paar weken geleden hoorde ik in het programma op
zaterdagmorgen van Omroep Max, waar ik graag naar luister, een
deskundige vertellen hoe wĳ ouder kunnen worden door gezonder
te eten. Ze noemde peulvruchten, sla, minder vlees en hapsnap

eten aan de snackbar. Dat was een heel goed advies. Maar naar
mĳn smaak had dit advies nog meer gewicht gekregen wanneer zĳ
aandacht had gevraagd voor meditatie en reJectie.
Overspannenheid, overgewicht, ik trek het niet, eenzaamheid.
Woorden die veel vallen via de sociale (media) voor de bühnen
komen.
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Graag zie achter al deze adviezen de spreuk: mens sana in corpore
sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Gelukkig weten
de mensen de weg naar ons pastoraat te vinden. Gewoon om een
babbeltje te maken, bĳ de soos plus te zĳn, de post op te halen,
maar ook om raad te vragen. Dat kunnen heel verschillende
onderwerpen zĳn: een aanvraag voor een postbusadres, een
probleem met de gemeente, of een contact met de havendienst,
internaat, school en noem maar op. Heel divers dus.
Maar er komen ook mensen die een probleem hebben, ergens niet
uitkomen, tegen een betonnen muren aan lopen, zorgen in het
gezin, in het bedrĳf enKn u kunt dit zelf aanvullen.
Dan is het goed dat onze medewerkers een luisterend oor hebben.
U weet, ik schreef u dit al eerder, luisteren en kĳken zĳn
werkwoorden. Het zĳn gaven om actief te gebruiken.
Wanneer mensen het moeilĳk hebben, kan een eenvoudig advies al
helpen. Probeer ’s avonds voor het slapen gaan het hoofd leeg te
maken. Dan is mogelĳk door rustig op een stoel te zitten, de handen
op de dĳen en rustig 6 seconden in en 6 seconden uit te ademen,
10 tot 15 minuten achter een. En een tweede advies, heel moeilĳk:
maak het één minuut stil in je hoofd, één minuut aan niets denken.

Probeer het maar. U zult merken dat het niet eenvoudig is. Dit
advies is van een psychotherapeut die zei: ik leer de mensen
te leven waarmee iedereen moet leven.

In onze opleiding hebben wĳ geleerd hier voor ruimte in
het dagprogramma te maken. Door de jaren heen blĳkt
dat het belangrĳk is voor de geestelĳke en lichamelĳke gezondheid
en je te richten op het Leven in verbinding met onze Schepper
wiens geboortedag op Eerste Kerstdag herdacht en gevierd wordt,
en waarop wĳ belĳden dat wĳ geloven IN een God niet AAN een
God, maar in God: Credo in Unum Deum zoals de Latĳnse
geloofsbelĳdenis verwoordt. Dit artikel begon met de jaarspreuk van
het KSCC en de parochie voor binnenvaart, kermis en circus.

Toekomst van het KSCC en parochie
Er ligt een grote uitdaging om dit bĳzondere werk van het KSCC en
parochie te borgen voor de toekomst. Het bestuur, directie en het
pastorale team zetten hun schouders onder deze taak. Het is
moeilĳk een priester, een diaken te vinden die dit werk, dat we met
zĳn allen hebben opgebouwd, kan continueren. Bisschoppen, de
provinciaal van de Salesianen zitten zelf met een personeelstekort.
Dat er priesters uit de zuidelĳke landen ingevlogen worden, lost het
probleem niet op. Vaak vormen cultuur en taalbarrières het
probleem. In Nederland voelen minder jongeren zich geroepen tot
het priesterschap.
Toch met de hulp van God en de voorspraak van Maria Hulp der
Christenen vertrouw ik, evenals don Bosco dat wĳ er in slagen het
KSCC en de parochie de toekomst in te loodsen.
Het Jaar van de Hoop wordt gesloten maar de weg van Hoop blĳft
begaanbaar.

Dank voor allen die ons een goed hart hebben toegedragen en ons
materieel en Knancieel hebben gesteund. Dank dat wĳ met ons
team iets voor u, voor jou, hebben mogen betekenen.

“Dynamisch relationeel met de Goede Geest”

Van harte wens ik u een zalig Kerstfeest en zegen over 2026.
Namens de crew van het KSCC en de landelĳke parochie voor
schippers circus en kermis.

B.E.M. van Welzenes sdb
Directeur KSCC
Landelĳk aalmoezenier
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Kerstwens KSCC Rotterdam

Het Rotterdamse KSCC wordt langzaam maar zeker
kleiner. Het is niet anders. Wĳ proberen toch minstens één
keer per maand een ontmoeting te blĳven organiseren om
elkaar te ontmoeten. Daarnaast zĳn er contacten via de
telefoon, post en mail. Allemaal echt van belang. Maar het Kjnste is
het nog om elkaar te ontmoeten in huize Laurens Antonius
Binnenweg waar wĳ eenmaal per maand te gast mogen zĳn.
Vanuit de Rotterdamse gemeenschap wensen wĳ iedereen Kjne
kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een super geZONd 2026.

Namens het bestuur,
Karel Schreurs

Schipperskerstfeest Zwĳndrecht 2025: 'Redding'

Dit jaar komt er een uniek mannenkoor naar het Schipperskerstfeest
in de Bethelkerk in Zwĳndrecht. Voor het eerst doen (oud)schippers
mee in een projectkoor onder leiding van Arjan Breukhoven. Verder
treden in het muzikale programma op sopraan Donĳ van Doorn en
trompettist Maurice van Dĳk. Het orgel wordt bespeelt door Joost
van Belzen.
Deze vĳfde editie van het Schipperskerstfeest in Zwĳndrecht heeft
als thema Redding. Redding is de reden voor het feest tĳdens de
Kerstdagen. Adriaan Theunisse, schipperszoon en predikant zal
hierover een overdenking houden. Na aJoop is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en door te praten onder het genot van koMe of
thee met een broodje.

Het evenement is gratis toegankelĳk, dankzĳ de sponsors. Na aJoop
is er gelegenheid voor een ontmoeting onder het genot van koMe en
thee. Het feest begint om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur. De
Bethelkerk bevindt zich op Rotterdamseweg 73, Zwĳndrecht.
Parkeren kan bĳ winkelcentrum Walburg.2022 - Kapelviering in Antoniushuis Binnenweg Rotterdam

Schipperskerstfeest 2023

Foto:K
arelSchreurs
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Wandelnieuws

Beste wandelvriendinnen, -vrienden en lezers van Christo-el
Nieuwsbrief,

Elk jaar trekken mensen er op uit om in andere regio’s en zelfs in
het buitenland deel te nemen aan een georganiseerde wandeltocht.
Bekende evenementen zĳn er in het Luxemburgse Diekirch, in het
Zwitserse Biel, in het Belgische Ieper en ook in het Spaanse
Marbella. Net zoals veel mensen uit het buitenland naar Nĳmegen
komen om deel te nemen aan de bekende Vierdaagse. Het vraagt al
met al meer en ook een andere voorbereiding dan een stevige
wandeling in de buurt van de woonplaats. Het heen en weer reizen
en eventueel een overnachting vormen een deel van het sportieve
element. Een combinatie met een lang weekend of een kleine
vakantie liggen voor de hand, mits de vrĳe tĳd voldoende aanwezig
is.
Een jaar wordt over enkele dagen afgesloten. Voor een ieder is de
ervaring anders en als wandelen een onderdeel van het programma
is dan kan worden teruggekeken op geweldige belevenissen. En
laat het ook zo zĳn dat vakantie-, stads- en avondwandelingen er
gewoon bĳ horen. Uiteraard hoeft het niet altĳd om grote prestaties
te gaan. En vergeet niet dat elk lichaam op een eigen manier
inspanning kan leveren en daar is plezier en voldoening uit te halen.
Laat dat na 2025 ook zo zĳn.

In het wandelprogramma zĳn verschillende tochten opgenomen,
zoals:

4 januari 2026
WIOS Snertmars in Nĳmegen
Afstanden: 6,5-10-15-20 km
Startpunt: Voetbalvereniging Trekvogels, Luciaweg 25, 6523 NK
Nĳmegen
www.wios81.nl
024-3785089

Op www.wandel.nl kunt u zien in welke plaatsen er wandeltochten
worden georganiseerd, zoals op 20 december in Breda, op 21
december in Tilburg, op 27 en 28 december in Capelle aan den
Ĳssel, op 28 december 2025 in Ulft, op 3 januari in Dordrecht,
Geldermalsen (digitaal) en in Breda, op 4 januari in Waalwĳk,
Rotterdam (digitaal) en in Venlo (digitaal) en op 10 januari 2026 in
Aalten, Leerdam en Made. Het advies blĳft om even op de website
te kĳken voor de meest actuele mededelingen.

Laat Kerstmis een verlichtend feest worden en 2026 doorlopend
geluk brengen.

Een hartelĳke wandelgroet,

Henry Mooren

Wandelnieuws

https://www.wios81.nl
https://www.wandel.nl
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Kerst: dankbaar terugkĳken, hoopvol
vooruitvaren

Kerst is een tĳd van licht. Licht dat ons uitnodigt om
even stil te staan, om te zien naar elkaar en om
hoop te blĳven houden – juist in onrustige tĳden.
We leven in een wereld waarin vrede niet
vanzelfsprekend is, waarin spanningen en
onzekerheid dichtbĳ komen. De kerstboodschap
herinnert ons eraan dat vrede begint bĳ onszelf: in
begrip voor elkaar, in bereidheid om te helpen, in verbondenheid en
zorg.
Voor schippers, kermis- en circusmensen is verbondenheid van
levensbelang. Het leven speelt zich vaak onderweg af, ver van
vaste grond. Het schipperscentrum is daarom voor velen meer dan
een gebouw: het is een thuiskamer. Een plek waar je welkom bent,
waar ontmoeting plaatsvindt, waar zorgen gedeeld mogen worden
en waar eenzaamheid wordt doorbroken. Dat is een waarde die we
moeten blĳven koesteren.
Deze Kerstspecial heeft voor mĳ een bĳzondere betekenis. Na 36
jaar mag ik terugkĳken op mĳn werk als voorzitter van het
schipperscentrum, en dat doe ik met grote dankbaarheid. Dankbaar
voor alles wat is gebeurd, voor de mensen die ik heb mogen
ontmoeten en voor alles waaraan ik een bĳdrage heb mogen
leveren.
Mĳn eerste kennismaking was tĳdens de Open Scheepvaartdagen.
Daarna volgden vele mĳlpalen: de oMciële opening van het centrum
Jos Vranken door premier Lubbers, de werfbeurt van het schip, de
uitgebreide vieringen van de vele jubilea. Ik denk aan de
ziekenvakantie-vaartochten, aan de kermismissen en de
circusmissen, onder andere bĳ Circus Freiwald met Kerstmis –
momenten van nabĳheid en geloof, midden in het reizende bestaan.

Ook de Telematicadagen, de vrĳwilligersavonden en het
landelĳke vrĳwilligerssymposium staan mĳ helder voor de
geest. En wie kan de coronaperiode vergeten? Het waren moeilĳke
jaren, maar we zĳn er samen goed doorheen gekomen, met
veerkracht, creativiteit en onderlinge steun.
Bĳzondere waardering heb ik voor de samenwerking met de vaste
medewerkers, onder leiding van de aalmoezenier/directeur, en
zeker ook voor de 60 tot 80 vrĳwilligers. Zĳ zĳn onmisbaar. Met hun
inzet, tĳd en betrokkenheid dragen zĳ het centrum en geven zĳ
concreet invulling aan hulp, bĳstand en ontmoeting. Zonder hen zou
dit alles niet mogelĳk zĳn. Wel is er een pĳnpunt. Er zĳn nog steeds
grote zorgen over de opvolging van de aalmoezenier. Daar werken
we al jaren aan jammer genoeg zonder veel perspectief. Dat zal de
komende tĳd nog heel wat inspanning vergen.
Ik denk met veel genoegen terug aan de prettige contacten met de
mensen van de andere centra in Rotterdam/Zwĳndrecht,
Raamsdonksveer en vroeger Maasbracht. Daarmee hebben we
altĳd goed kunnen samenwerken.
Ook op het gebied van communicatie is veel gebeurd. Het papieren
periodiek Volaan Vooruit ging vier jaar geleden op in het digitale
Christo�el Nieuws, dat inmiddels tot ver over de grenzen wordt
gelezen. Daar kwamen de wekelĳkse livestreams van vieringen bĳ,
de wekelĳkse podcast van de aalmoezenier en een vernieuwde
website. Zo blĳven we mensen bereiken, ook als fysieke ontmoeting
even niet mogelĳk is.
Er waren ook pittige momenten, zoals de onderhandelingen met het
Rĳk toen de subsidie in 2005 ophield. Maar steeds opnieuw hebben
we laten zien dat we niet bĳ de pakken neerzitten. Initiatief nemen,
samenwerken en vooruitdenken kenmerkt dit centrum. Dat zien we
ook terug in het Binnenvaartmuseum en het Kenniscentrum, waar
vrĳwilligers met grote inzet aan bouwen.
Kerst nodigt ons uit om verder te kĳken dan onszelf en onze directe
kring. Rentmeesterschap betekent verantwoordelĳkheid nemen voor
de wereld om ons heen en voor de toekomst van iedereen. Die
gedachte past bĳ de koers die hier al jaren wordt gevaren.
Ik draag het stokje met vertrouwen over. De vaart zit erin. Met
energie, betrokkenheid en geloof in ontmoeting gaan we samen de
toekomst tegemoet.
Ik wens u allen een gezegende kerst en een nieuw jaar vol vrede,
verbondenheid en hoop.

Jos Rouw
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Mop

Een man vraagt aan zĳn vrouw:

"Wat vind je Djner: seks of kerstmis?"

De vrouw zegt: "Kerstmis."

"Waarom?", vraagt de man.

Zegt de vrouw: "Dat is vaker."

Videopodcast aalmoezenier

Ha Ha
Ha Ha Ha

Ha Ha

Videobericht van onze aalmoezenier

Hier het nieuwe videobericht voor de binnenvaart-, kermis- en
circusgemeenschap.

Klikt u op bovenstaande foto en u gaat direct naar ons videokanaal
op YouTube. Klik op de bekende rode knop en bekĳk deze
videoboodschap.

Duurt 12 minuten en 22 seconden.

https://youtu.be/6pgu18Z4WuQ


← Terug naar pagina 1 Christo-el Nieuwsbrief Kerstbĳlagepagina 12

OVERLEDEN

Op vrĳdag 12 december is, in de leeftĳd van 91 jaar,Willy
Joosten overleden. Weduwnaar van Gonny Joosten –
Verschuren.
Willy ligt opgebaard op het KSCC Schipperscentrum
Nĳmegen, Havenweg 1-K.
U kunt hier afscheid van hem nemen op zondag 21
december van 13.00 tot 14.30 uur.
Op maandag 22 december om 11.00 uur wordt aan Willy de laatste
eer bewezen en afscheid genomen in Crematorium Rĳk van
Nĳmegen, Schoenaker 12 in Beuningen,
Correspondentieadres: Julianaplein 99 E, 6641 CS Beuningen.

Op zaterdag 13 december is, op de leeftĳd van 77 jaar,
Albert van Poppelen overleden. Echtgenoot van Marĳke
van Poppelen – Baron.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 20 december
om 13.00 uur in de grote aula van Crematorium
Beuningen, Schoenaker 12 te Beuningen.
Correspondentieadres: Jonkerstraat 69, 6551 DE Weurt.

Vredeswens

Het is pas echt schokkend
als mensen niet meer geschokt zĳn
door wat anderen overkomt,
omdat de ramp die hen treft zover van hun bed is.

Het is pas echt verbĳsterend
als mensen niet meer verbĳsterd zĳn
over het onrecht in deze wereld,
omdat het al de zoveelste rapportage is die ze op tv
zien.

Het is pas echt ontzettend
als mensen niet meer ontzet zĳn
over oorlogen en ander geweld,
omdat ze afgestompt raken en het normaal gaan
vinden.

Want zolang mensen nog
geschokt, verbĳsterd en ontzet zĳn
zullen ze in beweging komen
en kunnen ze de geschiedenis
een verrassende wending geven.

Dan kan er vrede ontstaan,
vrede die God ons heeft toegezegd,
laten we elkaar die vrede van harte toewensen.

Familieberichten
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23-12 Nol Verberck m/s “Elithe”; Victor Peters; Anja Benda;
dhr. Nico van Lent, m/s. “Maja”.

24-12 Johanna Lagarde; Antoinette van Weel, “Reina”.
25-12 Maurice Vranken; Maurice Kievits.
26-12 Mary v/d Donk-v/d Heuvel; Laura Pruyn.
27-12 Jannie Struĳk.
28-12 Senna Hoveling.
30-12 Hans Peters.
31-12 Dhr. Henry van Ommen; Gerard Jansen.

2026:
1-01 Dhr. A.J. Meeuwsen; Corry Buil-Booltink.
2-01 Gert-Jan Nuy.
3-01 Valentĳn Peters; Gwendy van Raaĳ.
4-01 Rinaldo Kerkhof; Dennis van Zoest; John Brugman;

Finette Stenssen.
5-01 Bart Span; Armand van de Donk; mevr. Tonissen Coenen;

mevrouw Huibers-Knieriem; dhr. Pieter Leĳten; J. v.d. Broek;
Jeroen Abbing; Quinten van der Klocht.

6-01 Roland Teuben.
7-01 Mevrouw Jetty van Oĳen-v/d Berg, m/s "Montanara";

Wolter Buil; Wilke Basten; Simon Sep.
8-01 Mevr. Bianca Wolthuis-Beyer; mevr. van de Laak;

Irene Poppelier.
9-01 Dinie Jacobs; Silvia v.d Vooren; dhr. Piet Rutjes;

dhr. Jan van Ommen; Marĳn Jansen.
10-01 Thĳs van den Berg.
11-01 Thea Bennink; Dora Koks; Anke Peters.
12-01 Hans van Otterloo.
13-01 Dhr. John van Oĳen; dhr. Edwin Peters; dhr. Eef Bosman;

mevrouw Pauline Vermaas m/s “Poolster”.
14-01 Fien de Goey, m/s "Maasvallei"; mevr. J. Tonissen-Lips.
15-01 Winand Sep m/s “Boris”; mevr. Wil Kreuze;

Laurens de Reuver; Samantha Smit.
16-01 Antonie Roland Bosman.

ZONDAG 21 DECEMBER 2025
George de Bot en ouders de Bot-NeH, Dhr. Albert van Poppelen,
Dhr. Willy Joosten en Gonny, Gerard en Miep Wennekes-Heĳmen,
dhr. Cor Sep en George.

WOENSDAG 24 DECEMBER 2025
Gerus Brugman, Nora de Grundt en Jack de Grundt, Hansje vanTol,
Albert van Poppelen, Willy Joosten.
Voor alle overledenen van de R.K. Parochie voor binnenschippers,
kermis- en circusgemeenschap.

DONDERDAG 25 DECEMBER 2025
Chantal Wolf, Vincent Derksen,
dhr. Meindert Jan Muller, dhr. Willy Maas.

DONDERDAG 1 JANUARI 2026
Voor alle overledenen van de R.K. Parochie voor binnenschippers,
kermis- en circusgemeenschap.
Voor de gemeenschap, vrienden en vriendinnen van het KSCC.
Zegen over het nieuwe jaar 2026.

ZONDAG 4 JANUARI 2026
Dhr. Gerus Brugman, George de Bot en ouders de Bot,
dhr. Jan Keller,
Frans en Annie Huibers-van Lent,
mw. Marja Straathof-Kuĳf.

ZONDAG 11 JANUARI 2026
Mevr. Henny Paal-Rymenants,
dhr. Marinus Vermeeren.

Onze jarigen / Mis intenties



← Terug naar pagina 1 Christo-el Nieuwsbrief Kerstbĳlagepagina 14

Als u bĳ een zieke op
bezoek wilt gaan, neem
dan eerst contact op met
de familie. De zieke kan
even rust willen hebben!

Onze zieken

Een kaartje omdat je aan iemand denkt

* Mevr. Tonny Bosman-Bosman - WelThuis De State (2e etage –
kamer 23).
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60, 3055 JD.
* Mevr. Gonny Meĳer-Bosman – Transmitt Revalidatie (kamer
125)
ROTTERDAM, VAN BEETHOVENLAAN 60, 3055 JD.
* Mevr. Mientje Paal-Casteleĳns.
MAASBRACHT, MAASSTRAAT 1, 6051 CK.
* Mevr. Lisa Buil
OTTERSUM, ROEPAANSTRAAT 18, 6595 NH.
* Dhr. Adriaan Meeuwsen.
GROESBEEK, PIET HEINSTRAAT 43, 6562 XC.
* Dhr. Harold Hinzen.
ECHT, DORPSTRAAT 59a, 6102 TS.
* Dhr. Johan Klomp (Prinsenconvent).
NĲMEGEN, HERTOGPLEIN 30, 6511 SK.
* Dhr. Hans Lutjens sr.
ELSLOO, SANDERBOUTLAAN 3, 6181 DN.
* Dhr. Niek Moonen sr.
EEFDE, GYMNASTIEKLAAN 13, 7211 BE.
* Dhr. Hans Aerts.
RIDDERKERK, RĲKSSTRAATWEG 103, 2988 BB.

* Felix Wigman.
GRAVE, KONINGINNENDĲK 236, 5361 CR.
* Dhr. Marcel Coolen (KSCC Kerkkoor).
NĲMEGEN, LIERSTRAAT 43, 6544 XH.
* Mevr. Marga van Rĳswĳk, (Kalorama
De Veste - Afd. Frasselt - kamer
C12.04).
NĲMEGEN, DRIEHUIZENWEG 376,
6525 PP.
* Mevr. Sonja Verschuren-Sanders,
(Het Gouden Hart - Appartement 010).
NĲMEGEN, MALVERT 50-04, 6538 DM

* Dhr. Martin van der Kleĳ (Hanson) en mw. Ria van der Kleĳ.
ROTTERDAM, IEN DALESHOF 28, 3066 KJ.
* Dhr. Wim de Grundt.
NĲMEGEN, BURG. HUSTINXSTRAAT 276, 6512 AC.
* Dhr. Jan Klarenbeek.
WĲCHEN, ZESAKKERS 20-37, 6605 TC.
* Mevr. Bep Savelkoul-Bos.
MALDEN, MALDERBURCHSTRAAT 41, 6581 AK.
* Mevr. Gitta van der Hoeven, Gasthuis St. Johannes de Deo.
MILLINGEN AAN DE RĲN, SINT WILLIBRORDSTRAAT 1, 6566 DD.
* Mevr. Corry van den Brink-Fleuren.
OOĲ, BLEISTRAAT 4, 6576 CA.
* Mevr. Sandra Jansen-Derksen.
ARNHEM, GSBB, POSTBUS 60118, 6800 AJ.
* Mevr. Jacqueline Huisman – Verpleeghuis Waelwick.
EWĲK, SCHOOLPAD 1, 6644 CP.

Onze zieken
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AGENDA KSCC NĲMEGEN december 2025/januari 2026

Elke H. Mis is live te volgen via live-stream, tenzĳ anders aangegeven.
Na de H. Mis is er een (telefonisch) spreekuur van aalmoezenier
B. van Welzenes sdb op het KSCC Nĳmegen. Tel. 06 - 55 35 66 66.

Za. 20 dec. 14.00 uur Inzegening circus spiegeltent Circus Variété
Ronday Lambertusplein in Venlo.

Zo. 21 dec. 11.00 uur Vierde Advent. H. Mis. Celebrant: aalmoezenier
Bernhard van Welzenes sdb.

Wo. 24 dec.

GEEN Jeugdkerstviering dit jaar.

19.00 uur
Kerstnachtmis. Celebrant: aalmoezenier
Bernhard van Welzenes sdb. Met KSCC kerk-
koor en Phillip en Jeroen van de Ven (trompet en
hoorn) en Jacques van der Meer (piano).

Do. 25 dec. 14.00 uur Eerste Kerstdagviering in Kerstcircus Freiwald.
Celebrant: aalmoezenier B. van Welzenes sdb.

Vr. 26 dec. Er is GEEN viering op Tweede Kerstdag.

Za. 27 dec. 7.00 uur Start reparatie plafonds Schipperscentrum.
Binnenvaartmuseum Nĳmegen is gesloten.

Zo. 28 dec. Er is GEEN H. Mis op deze zondag.

Do. 1 jan.
19.00 uur

Nieuwjaarsmis. Celebrant: aalmoezenier B. Van
Welzenes mmv KSCC Kerkkoor, Jacques van der
Meer (piano) en Dinie Jacobs (Juit).
Aansluitend na de Mis is er een
Nieuwjaarsreceptie.

Zo. 4 jan. 11.00 uur Driekoningen. H. Mis.Celebrant: aalmoezenier
Bernhard van Welzenes sdb.

Do. 8 jan. 14.00 uur
KSCC Soos met… Lezing door fysiotherapeut
Fred Homburg over valpreventie en het belang
van bewegen. Aansluitend nog een kleine bingo.

Zo. 11 jan. 11.00 uur H. Mis. Celebrant: aalmoezenier Bernhard van
Welzenes sdb.

Ma. 12 jan. 10.30 uur KSCC Coördinatievergadering.

Zo. 18 jan. 11.00 uur H. Mis. Celebrant: pastoor Ton van Balveren.
Contactpersoon voor Nĳmegen: Hans Wester
telefoon: 024 - 377 75 75, e-mail: info@kscc.nl

Agenda KSCC Nĳmegen

mailto:info@kscc.nl
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2025/2026

Alle activiteiten van ket KSCC Het Zuiden vinden plaats
op het kerkschip d’n Aal, Reenweg 1 in Raamdsdonksveer.

Zo. 21 dec. 10.30 uur Vierde Advent. Woord en Communiedienst. Nade dienst gezellig een kopje koMe of thee.
Wo. 24 dec. 13.30 uur Kaarten en koMedrinken.

Do. 25 dec. 10.30 uur Eerste Kersdag. Woord en Communiedienst. Na
de dienst gezellig een kopje koMe of thee.

Zo. 28 dec. 10.30 uur Woord en Communiedienst. Na de dienst gezelligeen kopje koMe of thee.
Wo. 31 dec. 13.30 uur Kaarten en koMedrinken.

Zo. 4 jan. 10.30 uur Woord en Communiedienst. Met aansluitendeen Nieuwjaarsborrel.
Wo. 7 jan. 13.30 uur Kaarten en koMedrinken.

Zo. 11 jan. 10.30 uur
Eucharistieviering met celebrant pater Ad
Blommerde sm. Na de dienst gezellig een kopje
koMe of thee.

Contactpersoon voor Het Zuiden: Jos van Dongen
telefoon: 06 - 53 91 01 54, e-mail: adg.van.dongen@home.nl

AGENDA SV STERRESCHANS DOORNENBURG 2026

Alle activiteiten van sv Sterreschans vinden plaats op het
Ontmoetingscentum, Kerkstraat 3 in Doornenburg.

Vr. 23 jan. 19.30 uur Vereniging-Nieuwjaarsavond tot 22.00 uur metmuziek. Iedereen van harte welkom.
Contactpersoon voor Doornenburg: Peter van Megen
e-mail: info@svsterreschans.nl

AGENDA BINNENVAARTSOOS ZWĲNDRECHT 2025/2026

Alle activiteiten van de Binnenvaartsoos vinden plaats op het
Julia internaat, Schipperskade 75 in Zwĳndrecht.

Vr. 19 dec. 20.00 uur Kerstgala in het Develpaviljoen. U moet hiervoorkaartjes kopen.

Di. 20 jan. 13.30 uur Nieuwjaarssoos. Met bubbelwĳn en appelJappen.
Contactpersoon voor Binnenvaartsoos: Ina Feenstra
telefoon: 06 - 19 27 85 60, e-mail: binnenvaartsoos.ina@hotmail.nl

AGENDA SV ST. NICOLAAS MILLINGEN AAN DE RĲN 2026
Alle activiteiten van sv St. Nicolaas vinden plaats in

Café ‘t Fuske, Sint Antoniusplein 8 in Millingen aan de Rĳn.
Wo. 21 jan. 14.00 uur Gezellige soosmiddag.
Contactpersoon voor sv st. Nicolaas: Peter Bex
e-mail: msvstnicolaas@gmail.com

AGENDA KSCC ROTTERDAM 2025/2026

Alle activiteiten vinden plaats in
Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam.

Do. 25 dec. 11.00 uur
Eerste Kerstdag. Extra kapelviering. Na de
viering elkaar weer Kjn ontmoeten met een bakkie
koMe of thee.

Zo. 25 jan. 11.00 uur Kapelviering. Na de viering elkaar weer Kjnontmoeten met een bakkie koMe of thee.
Contactpersoon voor Rotterdam: Karel Schreurs
telefoon: 06 - 20 40 68 72, e-mail: schre165@planet.nl

Agenda KSCC en Schipperssoosen

mailto:adg.van.dongen@home.nl
mailto:%20info@svsterreschans.nl
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
https://welkom-bij-de-binnenvaartsoos.jouwweb.nl/
mailto:binnenvaartsoos.ina@hotmail.nl
mailto:msvstnicolaas@gmail.com
mailto:schre165@planet.nl
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Soos met optreden koor Surplus

Donderdag 11 december werd de Soos met….. georganiseerd in
Kerstsfeer.
Met een mooie groep gasten was er al snel een gezellige sfeer, de
koMe/thee met een heerlĳk sneetje kerststol liet men zich goed
smaken.
Het gemengd koor SurPlus met 25 zangers en zangeressen hebben
ons meegenomen in een heerlĳke kerstsfeer met mooie liederen,
waarbĳ ook de samenzang de sfeer nog extra verhoogde.
Onder het genot van een drankje en hapjes en veel gezelligheid
vloog deze middag voorbĳ.
Al met al, een mooi moment om in de kerstsfeer te komen.

Groetjes, Gemma Foto's: Paul Leensen

Bekĳk alle foto’s op onze website.

https://www.kscc.nl/foto/soos-met-optreden-koor-surplus/
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Uit Kitty’s
Hoge Hoed

Een vredig land, overspoeld door kerstcircussen

Wat boHen we toch in dit land. Een land zonder oorlog en door het
hele land zoveel kerstcircussen, waar jong en oud volop van kunnen
genieten.

Laat me beginnen met het Wereldkerstcircus in theater Carre in
Amsterdam, maar gelukkig zĳn er in het hele land circussen te zien.

Voordat ik de circussen opnoem, wil ik even vertellen over iets dat
me geraakt heeft. Hier in de buurt van Eindhoven is er een
uitgebreid diner voor de mensen die het niet zo breed hebben!
Dat zouden meer plaatsen moeten doen. Zeg het voort… of nodig
gewoon eens iemand uit die alleen staat of eenzaam is.

Nu dan de circussen van dit moment:
Wintercircus Palasso in De Vliert in Den Bosch.
Groot Kerstcircus op het Malieveld in Den Haag.
Wintercircus Apeldoorn op evenemententerrein De Voorwaarts.
Kerstcircus Etten-Leur in het Brabantpark.
Wintercircus Haarlem in het Burg. Reinaldapark.
Circus Variete Ronday in Venlo.
Wintercircus Haarlem met Milko (de zoon van mĳn helaas overleden
vriendin Anneke van circus Herman Renz).
Dordts Wintercircus Royal in Dordrecht (Laan van Europa).
Noord-Hollands Kerstcircus Heerhugowaard, terrein De Diamant.
Kerstcircus Freiwald in Nĳmegen op de GoHertweide.
Kerstcircus Zanzara Amsterdam – Westergasfabriek.
Kerstcircus Maastricht Renz International.
Wintercircus Parktheater Eindhoven met de bekende clown Bello
Nock.
De Ashtonbrothers Kerstcircus Rotterdam in Ahoy.
Wintercircus Salto in Leeuwarden.

Fĳne kerstdagen, een gezond 2026!

Kitty Cuĳpers-Custers

Ui Kitty’s Hoge Hoed
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Kermis

Kermisexploitanten zorgen voor sfeer en beleving

Beste collega’s uit de reizende beroepsbevolking &
belanghebbenden,

Het is ondertussen alweer half december geweest wanneer u
deze digitale nieuwsbrief op de mail ontvangt. We maken ons
allen op voor de jaarlĳkse feestdagen. Om te beginnen met een
lang Kerstweekend. Aansluitend met een zaterdag en een
zondag betekend dat voor veel mensen een lang weekend vrĳ
en voldoende mogelĳkheden om leuke dingen te ondernemen.
Ik hoop dat de vele kerst- en winterevenementen zowel in
Nederland als ook in het buitenland (waar tevens veel
Nederlandse kermisondernemers hun zaken exploiteren) hier
danig van mogen proDteren.

Want de aaneengesloten periode met de mooiste kerstmarkten en
winterevenementen is in volle gang! In Nederland, Duitsland, Polen,
België, Engeland, Ierland Schotland & Saoedi-Arabië staan vele
Nederlandse kermisexploitanten in deze laatste maanden van het
jaar met hun attracties! Trots op deze ondernemers: de mannen, de
vrouwen, die samen met hun gezin, familie en personeel zorgen
voor het vermaak en de gastronomie op vele winterevenementen en
Weihnachtsmärkte! Daarnaast zĳn velen druk met oliebollenbakken
op hun vaste winterstandplaats, soms 7 dagen in de week en
meestal lange dagen. Ons kermisseizoen stopt allang niet meer
eind oktober maar met meer dan 1.400 oliebollenkramen zĳn we
bĳna allemaal, dag in dag uit, actief met een oer-Hollands product
wat ons, naast heel veel positieve publiciteit, ook een steeds
belangrĳkere inkomstenbron oplevert.

Zoals gezegd prĳken ondertussen onze oer-Hollandse
oliebollenkramen weer op vele centrumpleinen, bĳ bouwmarkten, op

meubelpleinen, winkelcentra, dorpsbrinken en tuincentra. Een
traditie die niet meer is weg te denken uit het Nederlandse
straatbeeld. In de edities van ons vakblad ‘Dé Kermisgids’ zal

hier weer ruimschoots aandacht aan worden geschonken
middels uitgebreide fotoverslagen. Onder andere
aandacht voor alle nieuwe wagens en containers. Trots op al die
ondernemers die in de afgelopen weken in première zĳn gegaan
met hun nieuwe verkoopzaak!

Daarnaast zĳn voor vele Nederlandse collega's de meeste
winterevenementen inmiddels ook begonnen. Vermeldenswaardig
daarbĳ is dat op zaterdag 20 december a.s. de 50e editie van
‘Kerstplaza Groningen’ op de locatie te Zuidbroek (Eurohal) start. Na
een jarenlange traditie moet dit evenement het in dit jubileumjaar
helaas stellen zonder haar vaste organisator Arnold Por. Begin mei
van dit jaar kwam hĳ op tragische wĳze om het leven bĳ een ernstig
auto-ongeluk op de ring van Groningen.

Ik wens u allen, collega’s, (bestuurs)leden, kermisondernemers,
gemeentelĳke kermiscoördinatoren, kermisteams,
kermiswethouders, organisatoren en vele liefhebbers die de
Nederlandse kermisbranche een warm hart toedragen, feestelĳke
Kerstdagen en een prachtig Oud & Nieuw. Iedereen veel geluk,
gezondheid, succes en liefde gewenst samen met uw dierbaren!

Hartelĳke groet,
BOVAK - Nationale Bond van Kermisbedrĳfhouders

Atze J. Lubach-Koers
Voorzitter

Kermis column
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Kerstgroet 2025 MSV St Nicolaas Millingen aan de
Rĳn

De jaren vliegen aan ons voorbĳ in een wereld die helaas vol met
conJicten is. Het is iedere keer weer wachten waar weer een
nieuwe brandhaard zich aanmeld.
2025 was een jaar waarin MSV St Nicolaas 55 jaar bestond en dat

hebben zĳ gevierd met een
gezellige middag en avond met
de leden.
Het bestuur van de vereniging
spreekt de hoop uit dat rondom
ons heen weer meer vrede
komt en dat de gesprekken
tĳdens de bĳeenkomsten van
de vereniging meer kunnen
gaan over de leuke dingen van
het leven.
Het bestuur van MSV St
Nicolaas wenst namens alle
leden iedereen Kjne feestdagen
en voor 2026 een gelukkig,
gezond en vreedzaam jaar toe.

Peter Bex
Secretaris MSV St. Nicolaas

Steunpunt Binnenvaart bestaat 20 jaar

In de afgelopen 20 jaar hebben wĳ meer dan 3.700 hulpvragen
ontvangen. Elke vraag is belangrĳk, want achter elke hulpvraag
schuilt een mens, een verhaal en een situatie waarin een luisterend
oor nodig is.
Wĳ weten als geen ander wat het betekent om varend te zĳn, welke
gevolgen dat heeft voor het dagelĳks leven en hoe moeilĳk het kan
zĳn wanneer je bĳ instanties op onbegrip stuit. Daarom willen wĳ het
verschil maken. Wĳ zĳn het bruggetje naar de wal.

Vanaf heden hebben wĳ ook ons eigen logo.

Voor de komende vĳf jaar is de Knanciering bĳna rond. Toch zoeken
wĳ nog enkele sponsoren, zodat wĳ ook in de toekomst klaar
kunnen blĳven staan voor iedereen in de binnenvaart. Kent u
iemand of bent u iemand die daarvoor open staat? Neem dan
contact met ons op!
Steunpunt Binnenvaart is 20 jaar
geleden ontstaan vanuit het
AMVV en is inmiddels
uitgegroeid tot een vertrouwd
aanspreekpunt voor de sector.
Wĳ zĳn dankbaar voor de hulp
die wĳ mogen bieden en voor het
vertrouwen dat we al twintig jaar
ontvangen.

Wĳ wensen u en uw dierbaren
Fĳne kerstdagen en een
voortvarend 2026
Hartelĳke groet,
ook namens bestuur en vv
coördinator Jenny Klein,

Jikke van Terwisga-Zwaga
Coördinator Steunpunt

Binnenvaart
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Binnenvaartsoos Zwĳndrecht kerstboodschap

Dagen en jaren vliegen aan ons voorbĳ, mĳn
kerstcolumn van 2024 lĳkt niet zo lang geleden en we zĳn weer aan
het eind van het jaar 2025. Een jaar weer met veel gebeurtenissen
en ook mooie en gezellige dingen. Voor de katholieke kerk was dit
een bĳzonder jaar wegens het overlĳden van Paus Franciscus
waarna de kardinalen in conclaaf gingen om een paus te kiezen en
de keuze viel op de Amerikaans Paus Leo XIV. Rondom de Sint
Pietersbasiliek en het centrum van Rome zal het er in de kersttĳd
met versieringen en verlichting ook heel mooi uit zien. Wereldwĳd
worden steden gezellig gemaakt met kerstversiering. Soms denk ik
het wordt steeds meer maar mooi blĳft het. Ik vind het altĳd heel
gezellig en kan er goed van genieten.

Eenmaal thuis buigen we ons over het kerstdiner wat bĳ onze
kleindochter en haar partner plaatsvindt. Met elkaar het menu
samenstellen en thuis zelf wat voorbereiden. Mĳn taak is appeltaart,
Sachertorte bakken en de stoofperen koken, de geur in huis is dan
al bĳzonder. Tweede kerstdag samen met onze kinderen en
kleinkinderen en daarbĳ de verlichte kerstboom. Zo iets is in waarde
niet uit te drukken. Dit zĳn bĳ mĳ de meest waardevolle momenten.

Een verschrikkelĳke gebeurtenis is onlangs de brand van de hoge
Jatgebouwen in Hong Kong. Een verschrikkelĳk drama,
angstaanjagende momenten voor diegenen die niet meer voor de
brand konden vluchten. Het niet meer naar je huis kunnen, al je
bezittingen zĳn verbrand en zien dat je ergens onderdak vindt. Daar
kunnen we wel even bĳ stilstaan en aan denken. Voor deze mensen
helaas geen mooie gezellige kerst.

Hoe mooi moet dit jaar de kerst zĳn voor het zangduo Susan en
Freek. Freek kreeg diagnose uitgezaaide longkanker en Susan was
kort in verwachting van hun eerste kindje. Hier komen vreugde en
verdriet heel dicht bĳ elkaar. Op 30 november kwam hun zoontje ter
wereld. We gunnen dat ze nog een lange tĳd samen van hun kindje
kunnen genieten. Een heel bĳzondere kerst voor dit zangduo.

Ina Feenstra

Kerstboodschap – Bouwen aan de Toekomst

In deze feestelĳke tĳd staan we even stil bĳ wat écht belangrĳk is.
Begin november hebben we onze jaarvergadering mogen houden.
Wat een opkomst, echt hartverwarmend. Het Thema was bouwen
aan de toekomst.

Want bouwen aan de toekomst… dat doe je nooit alleen. Daar heb
je elkaar voor nodig. Mensen die elkaar durven aanspreken, elkaar
versterken en samen grenzen verleggen.

Bouwen betekent samenwerken.
Leren.
Fouten maken.
Herstellen.
En met hernieuwde energie weer doorgaan.

Laten we daarom blĳven investeren –
in kennis,
in creativiteit,
in jongeren,
en in innovatie.
Maar bovenal: in elkaar.

Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen een plek
heeft. Een toekomst waar we met trots op terug kunnen kĳken.

Want de toekomst van morgen, die begint vandaag.

Wĳ wensen iedereen warme feestdagen en een inspirerend,
hoopvol nieuw jaar.

Hartelĳk groet,
Andrea de Waardt- Heuvelman
Voorzitter LOVT
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Financiën

Te veel betaald over je vermogen?

Met regelmaat heb ik in de afgelopen jaren iets geschreven in deze
column over box 3, zeg maar de vermogensbelasting binnen ons
Kscale systeem. Al jaren geleden zĳn er problemen ontstaan: de
belastingplichtige moe(s)t belasting betalen over
vermogensrendementen volgens geformuleerde standaarden.
De Kscus ging er "in den beginne" vanuit dat iedereen 4%
rendement maakte. Over dat Kctieve rendement moest belasting
worden afgedragen. Sinds de spaarrentes al lang geleden naar heel
lage niveaus afzakten (soms was er zelfs sprake van negatieve
rentes!) is er forse opstand gekomen bĳ de Bond van
belastingbetalers, accountants, Kscalisten, belangengroeperingen
e.d. Ook bĳ de aandelen-rendementen ontstonden er forse
oprispingen en bezwaren.
Voorbeeld: in 2022 zakten de aandelenkoersen en rendementen
wereldwĳd meer dan zeer fors. Het hoge Kctieve rendement deed
toen nog meer pĳn. Na vele gerechtelĳke uitspraken en vele
debatten in de Tweede Kamer zĳn we nu grote stappen verder naar
een redelĳker systeem.

Van belang nu:
• correcties/bezwaren gelden vanaf 2017; van belang is het

formulier "Opgave werkelĳk rendement (OWR)", dit staat in "Mĳn
Belastingdienst" Als het goed is, is er ook voor vele betrokkenen
een brief gestuurd waar o.a. "het Kctieve rendement" in is
genoemd dat nodig is om te noemen in de "Opgave werkelĳk
rendement". Na deze opgave gaat de Kscus dit contoleren en
belasten op basis van het (veel lagere) behaalde rendement.

• 2017 t/m 2019: alleen mensen die eerder bezwaar hebben
gemaakt of een verzoek tot ambtshalve vermindering destĳds
hebben ingediend, mogen voor deze jaren geld terugvragen.
Voor andere belastingplichtigen is dit later misschien ook
mogelĳk, dit is mogelĳk door Hoge Raad uitspraken.

• 2020: als je vóór 31 december 2025 een zogeheten verzoek tot
ambtshalve herziening hebt ingediend, kan via een OWR een
verzoek indienen om alleen voor de echte behaalde
rendementen te worden belast.

• 2021 tot en met 2024: iedereen mag voor deze jaren via een
OWR het werkelĳke rendement doorgeven waarover de
belasting wordt (her)berekend.

• onder vermogensbestanddelen wordt verstaan, aandelen,
obligatie, onroerend goed, vorderingen (voor deze groeperingen
wordt uitgegaan van meer dan 6% Kctief rendement en voor
spaarrekeningen 1,44%

Het kan resulteren in hoge belastingteruggaves. Als het allemaal te
ingewikkeld lĳkt, is het goed om via boekhouder of vrienden/familie
de zaak op te starten. Het is zeker mogelĳk dat een nieuwe
aanstaande regering weer op de huidige regelingen gaat inbreken
door met wĳzigingsvoorstellen te komen. Belastbare vermogens zĳn
wel in beeld om hogere rĳksinkomsten te creëren....

Misschien is dit artikel aanleiding om de komende tĳd hierover nog
eens verder na te denken.
Fĳne en goede dagen gewenst in welk verband dan ook.

Wim Onderdelinden

Financiën
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Het Jaar 2025 ligt al weer bĳna achter ons

Als ik terug kĳk op het afgelopen jaar doe ik dat met gemengde
gevoelens.
De mensen die verantwoordelĳk zĳn voor het beleid van de grootste
landen van deze wereld blĳken onbetrouwbare en vooral
egoïstische mensen te zĳn en dat baart mĳ best wel veel zorgen.
Gelukkig hebben wĳ op het schipperscentrum en het museum
mensen die wel betrouwbaar zĳn en veel voor elkaar over hebben.
Met veel van deze mensen heb ik de eer gehad om mee samen te
werken en onder andere een prachtig 100 jarig jubileum van de Jos
Vranken te organiseren.
Ik wens iedereen Kjne feestdagen en een goede start in het nieuwe
jaar toe.

Henk Nuĳ

Kerst- en Nieuwjaarswens Circuspunt

Rondom de feestdagen valt er traditiegetrouw veel
plezier te beleven met circusactiviteiten. Circus is
méér dan entertainment alleen: het beweegt zich
op het snĳvlak van kunst en sport, van verbeelding
en fysieke grenzen. Het is laagdrempelig en
bereikt mensen van alle achtergronden. In een tĳd
waarin polarisatie de overhand lĳkt te krĳgen, is circus een plek
waar iedereen welkom is en een beleving die mensen verbindt.
Daar doen we het voor bĳ Circuspunt, het platform voor het
verenigde circusveld. Circuspunt wenst u mooie feestdagen en een
verbindend 2026!

We wensen u en het hele team Kjne feestdagen,
namens het bestuur,

Claudia Geubel

Veilig varen doet u voor alles en iedereen. Voor wie u tegenkomt en iedereen aan boord. 

Voor het schip, dat meer dan uw lief is. Voor bruggen en minder schade aan het milieu. En

precies daarom is goede reisvoorbereiding zo belangrijk. Met de TVM VaarVeilig Check voor-

kom je al snel veel schade. Kleine moeite. Groot verschil voor de veiligheid op het water. 

Doe voor vertrek de VaarVeiligCheck op tvm.nl/vaarveiligcheck

Meer aandacht,
minder schade

Doe voor vertrek de VaarVeiligCheck
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Kerstgroet Schippersvereniging Sterreschans Doornenburg

Schippersvereniging Sterreschans uit
Doornenburg heeft het afgelopen jaar weer een
aantal mooie evenementen georganiseerd. We
zĳn blĳ dat we zo nu en dan de mensen een
plezier kunnen doen met een uitstapje, een
muzikaal optreden of gewoon een gezellige
avond. Ook in het nieuwe jaar hopen we weer
het een en ander te mogen organiseren, waarbĳ
iedereen, leden en niet-leden, van harte welkom
is.
Wĳ wensen u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2026

Namens Schippersvereniging
Peter van Megen,
secretaris

Werken als bestuursmedewerker bĳ het KSCC in 2025

In 2025 werk ik als bestuursmedewerker bĳ het KSCC in Nĳmegen,
het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum dat al decennialang een
thuis biedt voor mensen uit de binnenvaart, kermis- en circuswereld.
Het bĳzondere aan dit werk is niet alleen de omgeving — een
drĳvend kerkschip in de Waalhaven — maar vooral de
gemeenschap waarvoor we het doen. Bĳna elke dag ontmoet ik
mensen met verhalen, ervaringen en achtergronden die je nergens
anders tegenkomt.
Als bestuursmedewerker ondersteun ik de aalmoezenier, het
bestuur en het secretariaat in vrĳwel alle organisatorische taken. Ik
beheer de agenda’s, bereid vergaderingen voor, verwerk
administratieve stukken en zorg dat informatie duidelĳk en tĳdig
wordt gedeeld met vrĳwilligers, medewerkers en bezoekers.
Daarnaast ben ik vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen die
bellen, mailen of langskomen. Dat vraagt niet alleen
nauwkeurigheid, maar ook betrokkenheid en een warm welkom.
Het KSCC organiseert veel activiteiten: vieringen,
ontmoetingsmiddagen, culturele bĳeenkomsten en themadagen
voor varende families. Een belangrĳk deel van mĳn werk bestaat
daarom uit het coördineren van deze activiteiten. Ik houd
inschrĳvingen bĳ, stem af met vrĳwilligers en zorg dat alles soepel
verloopt. Soms spring ik bĳ tĳdens evenementen; het is een functie
waarin je niet alleen achter een bureau zit, maar ook midden in de
gemeenschap staat.
Wat deze functie bĳzonder maakt, is het menselĳke karakter ervan.
Het KSCC is geen grote organisatie maar een hechte plek waar
mensen voor elkaar klaarstaan. De lĳnen zĳn kort, de sfeer is warm
en iedereen werkt vanuit betrokkenheid. Dat maakt mĳn werk
betekenisvol: ik weet dat wat ik doe direct bĳdraagt aan een plek
van ontmoeting, steun en verbondenheid.
In 2025 heb ik in deze rol veel ervaring opgedaan — zowel praktisch
als persoonlĳk. Ik heb leren schakelen tussen verschillende taken,
overzicht houden in drukke periodes en omgaan met diverse
doelgroepen. Tegelĳkertĳd heb ik een waardevolle inkĳk gekregen in
een unieke cultuur: die van de binnenvaart en de reizende
gemeenschappen. Mĳn werk bĳ het KSCC heeft me niet alleen
organisatorisch sterker gemaakt, maar ook menselĳk rĳker.

Anita Brouwer
bestuursmedewerkster
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Breed gedragen

Soms ontmoet je mensen en ontstaat er spontaan een
gesprek over allerlei levenservaringen. In vertrouwen worden
belevenissen en gedachtes gedeeld en voelen de personen haarKjn

aan wat wel en
wat niet kan
worden verteld.
Daar is moed
voor nodig, maar
zeker ook een
gevoel van
geborgenheid.

Jeugdontwikkelingen, privé en werkomstandigheden komen aan
bod. Hoe wordt gedacht over de eHecten van de omgeving, van de
samenleving, van allerlei eigen belevenissen en dan de vraag wat
de meerwaarde is voor de betrokken mensen.

Elkaar ontmoeten en elkaar spreken vormen een basis voor een
sociaal leven. En dat is in iedere fase van het leven anders, vooral
omdat het niet vanzelf gaat. Er zĳn mensen die symbolisch spreken
van een deur naar geluk, die naar buiten opengaat. Oftewel, je moet
er iets aan doen, en heel vaak is dat het bĳwonen van activiteiten.
Soms zĳn die gekoppeld aan onderdelen van het jaarprogramma of
aan het kerkelĳk jaar. Het is duidelĳk dat het laatste voor menigeen
een andere invulling heeft dan zo’n halve eeuw geleden. Er zullen
daarom ook andere wegen bewandeld moeten worden om op een

ontspannen wĳze deel te nemen aan de gemeenschap. Maar ook
om te geven en te ontvangen, niet alleen met het gesproken woord,
maar zeker ook met een helpende hand en een luisterend oor.

Voor ontmoeting is vaak een ruimte nodig en een zaal, of een
andere gelegenheid, is een onderdeel van een groter geheel. En de
totale huisvesting gaat
gepaard met kosten.
Daarover is geen nadere
uitleg nodig. Een beetje
menskracht voor de
continuïteit, voor het
ontvangen van bezoekers,
voor de organisatie, voor de
administratie, ontvangt een
deel van de inkomsten. In
het KSCC, in het schippers-,
kermis en circuspastoraat en
in het sociale
ondersteuningswerk is het niet eenvoudig om alle wensen en taken
uit te voeren en breed te laten dragen. Een heel team vrĳwilligers
helpt zeker mee de Knanciële lasten laag te houden. Maar het blĳft
een waardering voor hen, voor u, die een Jinke steun geven, zodat
ook na 2025 de diensten die worden gebracht kunnen blĳven
doorgaan. En dat kan wel eens buiten de doelgroep zĳn, want
rondom de Waalhaven wonen veel mensen en het
binnenvaartmuseum en het kenniscentrum hebben zo hun eigen
invloed op de regio. Ook daaruit kunnen spontane ontmoetingen
ontstaan, die kunnen overgaan in een vriend- of kameraadschap,
maar ook in een bezoekje aan een zieke.

Op de laatste pagina van de ChristoHel Nieuwsbrief staan
bankgegevens voor het geval dat u nog een duit in het zakje van het
Katholiek Schipperswerk wilt doen.
U allen een mooi Kerstfeest en voor 2026 veel geluk in goede
gezondheid gewenst

Henry Mooren

Werkgroep Gezinsbĳdrage / Kerkbalans

Kerstwens Werkgroep Gezinsbĳdrage
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De Soos met…. De Bezoekersdienst

De Soos met… is een enthousiaste groep vrĳwilligers, die zich inzet
voor de gasten van het KSCC.
Bĳ de zieken gaan we op bezoek, er wordt een
kaartje gestuurd, en bĳ speciale gelegenheden
zorgen we voor een attentie in de vorm van
een bloemetje of een klein cadeautje.
Dit wordt zeer op prĳs gesteld, een beetje
aandacht in moeilĳke tĳden.
De middagen van de Soos met… worden
goed bezocht en we doen ons best om iedereen een Kjne middag te
bezorgen.
Informatief en ontspannend, met een afsluiting van een Bingo voor
de ontspanning en hopen op een beetje geluk om iets te winnen.
Maar het allerbelangrĳkste is het samenzĳn, de gezelligheid en de
aandacht.
Wĳ, als groep van de vrĳwilligers wensen iedereen hele mooie
Kerstdagen en een gezond 2026.

Hartelĳke groet, de Vrĳwilligers

Kerstgroet van Ria en Frank

Beste mensen,
"De tĳd gaat snel gebruik hem wel" luidt de spreuk. Dat geldt ook
voor dit kalenderjaar 2025. Het jaar is omgevlogen met prettige,
leuke, mooie maar ook verdrietige gebeurtenissen op het KSCC. Zo
zĳn vele bekenden overleden zoals Gerus Brugman, Riet Wendt,
Sander Janssen, Dinie van Zĳl, Ton Smits, Willy Joosten en onze
ouwe Kees. Al deze mensen missen wĳ zeer.
Dit hebben we ook hier ervaren in en op "ons" centrum. Mede door
de activiteiten op het KSCC en in het museum is de
aanloop van mensen behoorlĳk toegenomen. We
ervaren dat als een positieve ontwikkeling voor de
schippersgemeenschap.

We kĳken uit naar 2026.
Goede gezond gewenst voor iedereen en maak er
ook een positief en tevreden jaar van!

Ria Lentjes & Frank Put

Kerstgroet van het LOVK

Het team van het LOVK wenst u mooie feestdagen 
en al het goede voor 2026 

 

 

 

Dichterbij 

 

Ik wens je in het nieuwe jaar 

momenten die je graag bewaart 

een vlinder hier, een vonkje daar 

een blik, een kus, een mooi gebaar 

en bovenal veel warmte 

en wat dichter bij elkaar 
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Kerstgroet van de “Zuiderwal”

Aanstaande zondag steken we weer het vierde kaasje aan op de
adventskrans.
De voorbereiding op kerstmis zit er dan bĳna weer op.
We kunnen al terug kĳken op afgelopen jaar.
Voor schipperscentrum Raamsdonksveer was 2025 toch wel een
bewogen jaar. Want het jaar was nog maar net begonnen toen
plotseling de voorzitter van de Stichting Katholiek Schipperswerk
“Het Zuiden” overleed; Cor van der Veeken en korte tĳd later zĳn
vrouw Tini.
Cor was als voorzitter, jaren lang een vast gegeven en was ook
decennia lang hoofdredacteur van Volaan Vooruit. Op gepaste wĳze
hebben we afscheid kunnen nemen, zĳ hebben veel betekend voor
het schipperscentrum.
Nu staat het eindejaarsfeest weer voor deur, zo snel gaat een jaar
voorbĳ.
We gaan de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar weer tegemoet.
Het feest van het licht, van hoop op een goede toekomst.
Het zĳn ingewikkelde woorden in deze turbulente tĳden, want het is
toch wel heel bĳzonder en beangstigend, wat er zich allemaal op het
wereldtoneel afspeelt.
Er gebeurd heel veel waar wĳ als
gewone mensen geen invloed op
hebben, maar waar we ons ook niet
voor kunnen afsluiten.
We kunnen wel relativeren en de
goede moed er in houden, want ook
in de tĳd van Jezus geboorte waren
het turbulente tĳden.
Voor hem was er toen ook geen
plaats in de herberg en werd Hĳ
geboren in een stal en a snel
moesten Maria en Jozef vluchten
naar Egypte omdat ze voor het
leven van hun kind moesten vrezen.
Zo was het toen, en nu gaat dit nog
steeds op voor miljoenen mensen.
Wĳ als christenen worden dit jaar
Pelgrims van Hoop genoemd, hoop
op betere tĳden die er altĳd weer
komen.

Hoop op vrede en gerechtigheid.
Vrede voor de wereld en voor alle mensen van goede wil.
Laten wĳ die goede wil maar tonen en er zĳn voor de mensen om
ons heen.
Zodat vrede, licht warmte en geluk hun weg kunnen vinden, in u
zelf, in de mensen om u heen.
Het bestuur van KSW “Het Zuiden” en alle mensen van de
Zuiderwal wensen U een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Jos van Dongen, gebedsleider Raamsdonksveer.

Foto:Freepik
Frohe Weihnachten und ein

Gutes Neues Jahr

Christine Beutler-Lotz
Schaustellerpfarrerin
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Kerstmarkt, kerstfeest, kerststol, kerstboom………..

De discussie rond kerstmarkten vs. wintermarkten gaat over
naamsverandering: kerstmarkten, vooral in België en Nederland,
worden steeds vaker omgedoopt tot "wintermarkten" om neutraler te
zĳn voor niet-christelĳke bezoekers en een breder publiek aan te
spreken. Dat leidt tot de nodige commotie over het "verloochenen"
van onze kersttraditie versus de wens om inclusiever en
commercieel aantrekkelĳker te zĳn, met schaatsbanen en winterse
thema's als focus in plaats van puur religieuze symboliek. In het
verlengde daarvan werd ons kerstfeest al menigmaal omgedoopt tot
lichtjesfeest, de kerstmarkt tot wintermarkt, terwĳl de kerststol werd
aangeprezen als feeststol

In België hebben recentelĳk enkele kerststallen met gezichtsloze
Kguren de nodige ophef veroorzaakt. Een grens lĳkt inmiddels
bereikt daar waar het het aanpassen betreft van onze culturele
waarden. In tĳden waarin de wereld op steeds meer plekken in
brand staat, groeit de menselĳke behoefte aan geborgenheid en
troost die dikwĳls ook te vinden is in dat wat vertrouwd is. Culturele
belevingen/vieringen vormen daarin een belangrĳke rol.
De - onder een selecte maar invloedrĳke groep mensen- niet
aJatende behoefte om aan onze culturele waarden en invullingen te

schaven, vanuit hun persoonlĳke overtuiging dat ze er anderen
mee behagen, stuit in onze samenleving inmiddels op meer
en meer tegenstand.

Zo zegt na een aantal jaren van daling een inmiddels
weer groeiend aantal Nederlanders toch het liefst gewoon
een Zwarte Piet te zien i.p.v. een opgelegde “roetveegpiet” en
hebben de kerststalKguranten in enkele Belgische kerststallen na
aanvankelĳk gezichtsloos tot de verbeelding te moeten spreken, nu
toch weer een normaal voorkomen gekregen.

Het maakt het allemaal nog bedenkelĳker als uit kringen van
waarvoor deze aanpassingen ons worden opgelegd, de signalen
komen dat zĳ er ook niets van snappen en van hen niets hoeft te
worden aangepast. Waarmee het vermeende behagen direct en
aantoonbaar niets meer is dan de plank volledig misslaan en het
doorslaan van de eerder aangehaalde selectieve groep mensen.
Maar ook andere culturele invullingen zĳn aan slĳtage onderhavig.
Denk hierbĳ bĳvoorbeeld aan de kermiscultuur. Inmiddels meer dan
duizend jaar oud hebben zĳ in de afgelopen jaren te maken gehad
met een explosieve toename van reljeugd, vechtpartĳen en
vuurwerk met in een aantal gevallen onmiddellĳke sluiting en het
zelfs volledig afblazen van de resterende kermisperiode. Een
enorme kosten/verliespost voor deze hardwerkende ondernemers,
wiens bestaansrecht ook op vele andere vlakken danig wordt
bedreigd, Maar de media, die hadden tenminste weer een smeuïg
item op de voorpagina.

Het is de hoogste tĳd dat het tĳ keert en we de momenten en
plekken die zo nodig zĳn voor de sociale adhesie, het vinden van
vertier en ontspanning en goed doen aan ons innerlĳke welbehagen
herontdekken. Wĳ zouden het daarom toejuichen als we onze
waardevolle tradities ook weer met het vroegere zo
vanzelfsprekende respect zouden behandelen en invullen en een
kerstboom weer gewoon een kerstboom mag heten, Sinterklaas
weer vergezeld mag gaan van zĳn vertrouwde Pieterbaas
en kermis weer de plek is van louter plezier, vermaak
en gezelligheid.

Ik wens u hoe dan ook gezegende
kerstdagen toe, met in alle mensen
een welbehagen.

Namens de Kermis Carrousel,
Frank Veldkamp
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De mens of de hulpmiddelen: welke les kan worden getrokken?

Het is bekend dat veel mensen geraakt worden door snelle
wisselingen. Dat kan zĳn met beelden op allerlei schermen van een
smartphone, smartwatch, computer of TV, maar ook in het normale
werk of bĳ andere activiteiten. Prikkels om er bĳ te blĳven zĳn
misschien wel heel anders dan een halve eeuw geleden
bĳvoorbeeld. Maar die aJeiding is ook een grote speler bĳ
activiteiten die eigenlĳk de belangrĳke taak van de dag vormen.

Op velerlei gebied zĳn werkzaamheden blĳkbaar minder boeiend,
uitdagend of spannend geworden en is het een gemakkelĳke weg
om de aandacht af te wentelen. Boekhouden gaat steeds meer via
automatische systemen en fouten
kunnen aan de aandacht ontsnappen.
Een tekst samenstellen laten we graag
over aan de software met prachtige
namen. En het stukje vaarweg tussen
Dordrecht en Tiel kan worden
overgedragen aan de trackpilot. De
mens, haar of zĳn brein en talenten
verdwĳnen geleidelĳk uit beeld.
Gewenst of niet, daar kan van mening
over worden gewisseld.

Geconstateerde tekorten aan menskracht willen we kunstmatig
compenseren en dat geeft weer een basis voor een vraag naar
andersoortige werkkrachten. De binnenvaart kan hierin als
voorbeeld worden genomen. Er wordt door veel mensen (vaak
vrĳwillig) gewerkt om personen te motiveren een job op het water te
overwegen, maar het aantal mensen dat varen niet saai vindt wordt
kleiner. En omdat het vervoer over water van goederen en zeker die
van personen een enorme omvang heeft, zullen mensen nog heel
lang nodig zĳn. Als dat in de verre toekomst niet meer aan boord
van de schepen is, dan zal dat op heel veel andere plekken juist nog
meer zĳn. De kennis van de vaarwegen en welke koers de beste is
kan met hulpmiddelen worden bepaald. Of daarmee de basiskennis
gaat verdwĳnen zal de tĳd leren. Maar zeker is dat bĳ een verdere
toepassing van navigatiesystemen en GPS steeds meer hoog
opgeleide personen beschikbaar moeten zĳn om in alle gevallen het
roer te kunnen overnemen. Dus door alle tĳden heen verdwĳnt de
essentie van het varen geleidelĳk uit het hoofd, of …. zal dit
meevallen?

In een drukke periode die kersttĳd wordt genoemd, is heel veel
belangrĳk en weten mensen er een mooie invulling aan te geven.
Maar wat was ook al weer de aanleiding van de vrĳe dagen, van de
enorme zee aan licht, van het samenkomen of van het elkaar een
vredige kerstmis toewensen? De kern was het begin van een
mensenleven, maar dan van een bĳzonder leven dat een
boodschap met zich meebracht. De eenvoud is boeiend en ook
weer rĳk. Hoewel het overdrachtelĳke duidelĳk is met de taak om
aandacht aan elkaar te geven en dienstbaar te zĳn waar het kan, is
de aankleding misschien wel overdadig geworden.

Terug naar de binnenvaart, is het vele rondom de nautische zaken
en rondom de totale bedrĳfsvoering nog in lĳn met de opdracht om

personen of goederen over te brengen
naar de volgende haven, kade of
veerstoep? Verliezen we de
meerwaarde van hoge investeringen
misschien niet uit het oog? Als het in
lezingen, seminars over
betrouwbaarheid, eMciency of veiligheid
gaat dan komt de mens al weer snel in
beeld. In haar of hem investeren zal dus
altĳd nodig zĳn.
Op zaterdag 3 januari 2026 zal er in de
Jaarvergadering van afdeling

Schuttevaer Z O N ruimte zĳn om over diverse binnenvaartzaken te
debatteren. De locatie is het K.S.C.C.-Schipperscentrum in de
Nĳmeegse Waalhaven.

Lezeressen en lezers van de ChristoHel Nieuwsbrief wens ik
namens de collega bestuursleden een waardig Kerstfeest en voor
2026 veel geluk.

Henry Mooren

Voorziter afdeling Schuttevaer Z O N
SchippersVereniging Schuttevaer
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Kerstmarkt Schloss Merode

Schloss Merode ligt in het stadsdeel Merode van de gemeente
Langerwehe in Nordrhein-Westfalen.Het wordt gezien als het
mooiste Waterslot van het Rheinland in Renaissance-stĳl. Schloss
Merode is sinds 1147 in bezit van de Heren, later Graven en
tegenwoordig Vorsten van Merode. Het geslacht Merode is van
oorsprong Belgisch-Nederlands-Duits. In 1930 werd aan de familie
de titel prins verleend door koning Albert 1 van België waardoor zĳ
deel uitmaakten van de 'Prinsen van Merode'. In België staat ook
een Merodekasteel.

Ina van de
binnenvaartsoos

In het jaar 2000 is het Schloss voor 80% gerestaureerd, delen van
het Schloss werden door een hevige brand beschadigd. Grote delen
van de zolder en de hoektoren brandden af. Ook het privéarchief
viel ten oHer aan de brand. Het herstel van het Schloss vindt nu nog
plaats. Het zwart van de brand is her en der nog zichtbaar. Over het
algemeen is er geen toegang tot het Schloss maar bĳ speciale
gelegenheden gaan de deuren open en kan men het bezichtigen,
maar helaas niet tĳdens de kerstmarkt dan zĳn er teveel mensen.
Rondom het Schloss is water met een boogbrug naar de poort. Het

ziet er mooi uit. Vanaf 26 november tot 21 december kan men er
de kerstmarkt bezoeken. Er moet wel entreegeld betaald
worden, dat is het beste om online van tevoren te doen zodat

je er bĳ aankomst in kan en niet achter een gesloten hek
komt te staan omdat het er dan vol is met bezoekers.
Rondom het Schloss is water en daaromheen de kerstmarkt. In het
midden het Schloss. Er is een grote parkeerplaats aanwezig die
men niet apart hoeft te betalen daar dat in het in het toegangsbewĳs
zit.
Aangekomen bĳ de parkeerplaats was het al aardig druk. Wĳ
hadden een ticket online gekocht waardoor we direct door konden
lopen en niet in de rĳ voor de kassa hoefden te staan. Het geheel is
een mooi plaatje, met name als het donker is, de kerststallen en het
Schloss mooi verlicht door de lichten die er op schĳnen en genoeg
glühwein en bratwurst dat door ons natuurlĳk gegeten en gedronken
moest worden. Als kerstmarkt een aanrader.

Dag 2 was de bedoeling dat we naar Monchau zouden gaan. We
waren er om ongeveer half drie in de middag. Daar aangekomen
konden we niet op een van de parkeerplaatsen parkeren, helemaal
vol. Er rĳden wel shuttlebussen vanuit het andere gedeelte van
Monchau maar daar wilden wĳ niet op wachten. Omdat Monchau
aan de rand van de Eifel ligt en het steeds later werd en de weg
terug door de Eifel roetdonker is met daarbĳ wat mist zĳn we naar
Düren gereden. We bezochten daar de kerstmarkt die heel gezellig
was met hoofdzakelĳk plaatselĳke bevolking. Van daaruit 20
minuten terugrĳden naar ons hotel in Langerwehe waar we heerlĳk
hebben gegeten.
Zo gingen we na twee dagen voldaan en tevreden naar huis.

Ina Feenstra

Ina van de binnenvaartsoos
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Molenstraatkerk Nijmegen

Zondag 21 december 
14:00u
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1 11 29 25

2 5 29 11 16

3 24 5 1 25 17 17 15

4 24 5 1 25 10 16

5 1 10

6 24 5 1 25 1 25 10

7 1 29 17

8 15 5 16

9 24 5 1

10 24 5 1 25 1 25

11 3 17 3 17 10

12 29 10

KERST FILIPPINE 2025
Om zelf te printen. Veel plezier!

De oplossing is een kerstwens die u in de
verticale grĳze kolom kunt lezen.
De oplossing leest u in de Christo-el
Nieuwsbrief nr. 1 van 15 januari 2026.

1. periode voorafgaand aan kerst

2. trekt winters voertuig

3. wordt versierd

4. wordt gezongen tĳdens kerst

5. winters voertuig

6. speciaal brood

7. heeft een wortel als neus

8. maagd en moeder

9. favoriete lichtbron met kerst

10. kondigt de geboorte van Jezus aan

11. veelgebruikt snoepgoed

12. bovennatuurlĳk wezen

Kerst Filippine
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